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“En aldus zag ik in dit gezicht de paarden en hen, die erop gezeten waren: zij hadden rossige en blauwe en 
zwavelkleurige harnassen, en de koppen der paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun bek kwam vuur en rook en 
zwavel. Door deze drie plagen werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur en de rook en de zwavel, die 
uit hun bek kwamen.”
Openbaring 9:17,18

De dood was even afwezig, gedurende de plaag van de schorpioenachtige demonen wensten de mensen te sterven, maar 
de begeerde dood bleek onbereikbaar. Wat nu genoemd wordt tast ons voorstellingsvermogen weer op een heel andere 
manier aan. Een derde deel van de mensen zal onder het geweld van dit, door de vier gevallen engelen geleidde leger, 
gedood worden. We zagen al eerder dat een kwart van de mensen gedood werd (Openbaring 6:8, het vale paard en zijn 
ruiter). Van de overgeblevenen wordt nu een derde deel gedood. 

Deze beide oordelen dunnen de wereldbevolking van vòòr deze laatste jaarweek, de tijd van Jacobs benauwdheid, met 
de helft uit. Het gaat om twee tot drie miljard mensen in een paar jaar tijd. Dat is onbevattelijk. Het zal niet lukken al die 
lijken te begraven, wat voor stank zal er zijn? Om in korte tijd zoveel mensen te doden moet er buitenproportioneel veel 
geweld gebruikt worden. De mensheid is inmiddels in staat de aarde met haar wapens diverse keren te vernietigen. Het 
is mogelijk hierbij dus te denken aan een wereldoorlog van ongekende omvang. Niet zelden worden de teksten in die zin 
ook verklaard. Men ziet weer tanks en kanonnen die bij het lanceren van hun raketten vuur spuwen en zo meer. Het is 
natuurlijk goed mogelijk dat de verklaring van al dit geweld gevonden moet worden in vreselijke oorlogen. 

We weten dat oorlogen altijd een zekere demonie in zich hebben, al noemen we het vredesoperaties. Toch moeten we de 
mogelijkheid van buitenaardse of bovenaardse invasies door demonen niet uitsluiten. Tegenover dit, als bovennatuurlijk 
beschreven geweld, lezen we dat de mensen zich van hun ‘gewoon’ geweld niet bekeren (Openbaring 9:21). 

Maar is het voor ons werkelijk interessant om te weten waardoor die vreselijke dood zoveel mensen opslokt? Gods toorn 
wordt tot bedaren gebracht, het laat zien hoe groot die is en hoe heilig God is. Dit tekent ook de liefde van de Here Jezus. 
Hij nam de straf voor ons op zich. Hem willen we duizendmaal daarvoor danken.


