
19 oktober
“en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet 
zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.” 
Openbaring 20:10

Altijd wordt er gediscussieerd over de werkelijkheid van het oordeel. Het past de mens altijd wel om te zondigen en met 
allerlei onreinheden te leven. Daar willen we vervolgens goed mee weg komen. We bagatelliseren de zonde. Je moet het 
allemaal niet zo zwart-wit zien. Wanneer we de zonde versimpelen dan nemen we ook af van de heiligheid van onze 
God. Onze God is echter een heilig God. De Bijbel zegt duidelijk: “Doch Jozua zeide tot het volk: Gij zult niet in staat zijn 
de HERE te dienen, want Hij is een heilig God. Hij is een naijverig God. Hij zal uw overtreding en uw zonden niet 
vergeven”. De tekst uit Openbaring spreekt ook duidelijk van een in alle eeuwigheden doorgaande pijniging. 

Wanneer we de zonde en de straf niet letterlijk mogen nemen en als een ernstige waarschuwing mogen opvatten, 
kunnen we dan zonder te blozen wel de zegeningen die beloofd zijn, serieus nemen. We kunnen niet willekeurig het een 
voor waar houden en het andere voor niet werkelijk.

Hier wordt de duivel geworpen in “de poel des vuurs, die van zwavel brandt”. We hoorden al eerder van die poel, 
duizend jaar eerder werden het beest en de valse profeet daarin geworpen. We spreken kortweg van hel. De plek is niet 
voor de mens geschapen, maar is wel door God bereid. Een plaats voor de gevallen engelen, maar de beide boosdoeners 
van de grote verdrukking verblijven daar als eerste. Duizend jaar zijn ze er met hun tweeën. Je kunt niet zeggen dat het 
nu beter wordt, de duivel zelf wordt nu definitief veroordeeld tot die eeuwigdurende straf. Zij zullen dag en nacht 
gepijnigd worden. Dat is huiveringwekkend, we moeten daar niet de ogen voor sluiten. 

Laat het besef in hoofd en hart komen hoe vreselijk dat is. Niet om bang voor te worden, we hebben een machtige 
Heiland, die heeft ons zo lief dat Hij ons door Zijn eigen Zoon vrijgekocht heeft zodat we de eeuwigheid in Zijn 
nabijheid en vreugde mogen doorbrengen. Wanneer we de ernst van de pijniging bewust zijn, krijgen we ook meer oog 
en liefde voor hen die de Here Jezus nog niet kennen.


