
19 mei
“En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele 
wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem”
Openbaring 12:9

De satan wordt op de aarde geworpen. Niet langer heeft hij toegang tot de goddelijke troonzaal. Satan wilde zich boven 
de Here God verheffen, nu heeft hij niet eens meer toegang tot de plaats wat eens zijn thuis was. Let erop dat er staat de 
‘grote’ draak. We moeten dit in figuurlijke zin oppakken. De draak was groot, in plaats en positie die hij eens had. Er 
wordt aangenomen, dat hij na de Here God en de Here Jezus de grootste en belangrijkste hemelbewoner was. Hij wordt 
ook morgenster genoemd, ook dat duidt op zijn buitengewone positie. Ook toen hij met Michaël streed om het lichaam 
van Mozes, durfde deze geen smadelijk oordeel over hem uit te spreken (Judas 1:9). 

Ook wij moeten voorzichtig zijn als het om de duivel gaat. Hij is in heel veel opzichten groot, helaas ook in het boze. 
Hier wordt de duivel met vier namen beschreven. Meestal komen we deze namen losstaand tegen, hier alle vier 
tezamen. Er kan geen enkel misverstand over bestaan om wie het hier gaat. De draak is de oude slang, is de duivel is en 
ook de satan. Het woord draak komt waarschijnlijk van een werkwoord dat ‘kijken’ betekent. Met zijn zeven koppen ziet 
hij rond om de macht te grijpen. Het woord slang herinnert ons aan de geschiedenis van de zondeval, in die gedaante 
wist hij Adam en Eva te verleiden. Nu hij daarin is geslaagd treedt hij bij God op als valse aanklager van de mensen. 

Duivel betekent zoveel als (valse) aanklager. Nu de gelovigen in het Vaderhuis zijn opgenomen is zijn rol in de hemel als 
aanklager ook uitgespeeld, daarom wordt hij op de aarde geworpen. Hiermee wordt als het ware gezegd: je speelde een 
vals spel jegens hen die de Here God toebehoren, weg jij!

Tenslotte horen we het woord satan. Dat betekent tegenstander, daarmee is hij ten voeten uit geschilderd. Tegenstander 
van God en van mensen. Hij is nog steeds de overste van deze wereld. Alle mensen had Hij in zijn macht, maar door 
Jezus Christus is er verlossing. Kent u die verlossing?


