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“Zie, Ik kom als een dief, Zalig hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet 
gezien worde”
Openbaring 16:15

We schreven eerder dat er in het laatste Bijbelboek zeven zaligsprekingen staan. We zijn inmiddels bij de derde gekomen. 
Wie worden zalig verklaard? Zij die hun klederen bewaren en niet naakt rondlopen. De wereld van de eindtijd is een 
wereld die de schaamte voorbij is. Alle dingen op seksueel gebied moeten kunnen. Bijbelse normen en waarden zijn in 
onze wereld volledig losgelaten. Op de televisie en op internet worden de meest perverse zaken getoond en steeds meer 
mensen laten zich meeslepen tot een leven van promiscuïteit. Relaties hebben een korte houdbaarheidsdatum en in de 
uitgaanscentra heeft men lichamelijke gemeenschap in vluchtigheid alsof een kroket uit de muur wordt gehaald. 

Tegenover die sfeer van vuilheid en onreinheid leven andere mensen. Ze willen heilig en rein leven en houden hun 
lichaam ook ver van de besmetting van seksuele losbandigheid. Je moet ‘waken’ over deze dingen. Wie denkt niet aan 
Lot in Sodom. Hij waakte over zijn gasten, weersprak de onreine intenties van zijn stadsgenoten, het heeft hem veel 
gekost. Ook vandaag dringt de vuilheid aan, waken wij over onze klederen? Hebben wij een houding en levenswijze 
waarvoor we ons niet hoeven te schamen? Geweldig, zulke mensen worden zalig gesproken, zij mogen eenmaal in de 
sfeer van God leven. Dat als waardering omdat men zich ingezet heeft om de sfeer van God op aarde hoog te houden. 
Andere uitleggers kiezen ervoor deze dingen symbolisch of geestelijk te verklaren. In de Bijbel gaan de dingen dikwijls 
hand in hand. Ongeestelijke, ongelovige mensen neigen altijd naar onreinheid. 

De Here Jezus komt als een dief, dat lezen we ook hier. Dikwijls wordt gezegd dat de betekenis hiervan is dat we niet 
weten wanneer de Here Jezus terug komt. Toch is dat niet waar, Paulus leert dat ongelovige mensen als een dief 
overvallen worden door de komst van de Heer. Gelovigen echter zijn niet in het duister en worden daarom niet 
overvallen (1 Thessalonicenzen 5:4). Hoe staat dat met u en mij?


