19 februari
“En ik zag in de rechterhand van Hem, die op de troon zat, een boekrol”
Openbaring 5:1

Natuurlijk heeft dit niets met rechts- of linkshandigheid te maken. Maar de aanduiding rechterhand heeft een diepere
betekenis, het is profetisch. De rechterhand komen we dikwijls tegen in de Bijbel, vooral in het boek Psalmen. Daar heeft
het vaak een troostende betekenis. Zo staat er bijvoorbeeld in Psalm 17:7 “Maak uw gunstbewijzen wonderbaar,
Verlosser van hen die voor tegenstanders schuilen bij uw rechterhand” en in Psalm 18:35 lezen we: “en uw rechterhand
ondersteunde mij”. De rechterhand wijst ons dus op God die handelend en trouw zorgt voor degenen die op Hem
vertrouwen en zich in geloof aan Hem hebben overgegeven. Daarin ligt voor ons een heerlijke belofte. We mogen met al
onze zorgen, moeiten, met de pijn en lasten die anderen nauwelijks kennen of begrijpen, tot onze God gaan. Zijn
rechterhand is tot heil over ons.

Er zit nog een ander aspect aan de betekenis van Gods rechterhand en dat hangt samen met het zojuist vastgestelde. De
bescherming voor de één, betekent bestraffing voor de ander. “Uw hand zal al uw vijanden vinden, uw rechterhand zal
uw haters vinden” zegt ons Psalm 21:8. Bepaalt geen hoopvolle boodschap voor de vijanden van de Here God. Nu ziet
Johannes God op Zijn troon en in Zijn rechterhand een boekrol. In de hand waarmee God daden doet, daden van hoop
en troost, maar ook van straf en gericht. Wat zal het worden, wat zal uit Gods hand voortkomen?

Soms hebben we het gevoel dat God zich niets aantrekt van onze zorg en situatie, God is geduldig, maar Johannes ziet
dat er een belangrijke verandering komt, want er ligt een boekrol en daar gaat alle aandacht naar uit. Dit wordt alles
beslissend. Het is van het grootste belang dat u weet, dat uw naam geschreven staat in dat andere boek, het boek des
levens.



