
18 oktober
“En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en vuur 
daalde neder uit de hemel en verslond hen” 
Openbaring 20:9

Er zijn overeenkomsten tussen de dingen die in onze tijd spelen en de dingen die straks gaan gebeuren.  De strijd richt 
zich steeds weer op dezelfde personen en steeds is dezelfde plek in het geding. Het zijn de heiligen die omsingeld 
worden.  We moeten hier niet denken aan de gelovigen in nieuwtestamentische zin. De gemeente is bij de Here Jezus. 
Opgenomen naar het Vaderhuis zullen we voor altijd bij de Heer zijn. We zullen wonen in het Nieuwe Jeruzalem, een 
geweldige stad die van de hemel zal neerdalen en als een groot ruimtestation boven de aarde zal hangen. 

Met de heiligen wordt Gods volk bedoeld en allen uit de volken die nu trouw blijven aan de Heer.  De geschiedenis van 
Israël is er één van ongekend lijden en verdriet. Maar ook de gelovigen der eeuwen kennen die spanning. Na die 
duizend jaar, na die enorm lange tijd van vrede en zegen, zal er ook wat dit betreft niets veranderd blijken. De dan 
levende getrouwen en heiligen worden opnieuw in het nauw gedreven.

Opnieuw gaat het om de geliefde stad. Zonder twijfel is daar Jeruzalem mee bedoeld. De plek waar de satan zijn troon 
had opgericht. De plek waar de Here Jezus Zijn tempel bouwde. Opnieuw een poging om die tempel van de 
allerheiligste te verontreinigen. Groter bewijs hoeft niet aangehaald te worden. Het is volkomen duidelijk dat de mens 
van voor en na het vrederijk nog altijd een zondig mens is en zich niet volkomen aan de Here overgeeft. Daarmee is hij 
prooi voor de verleider. 

Dezelfde verleider die al aan de dageraad van de schepping, in de hof, de mens wist los te trekken uit de gemeenschap 
van de liefdevolle God.

Wie de bijbelse geschiedenis leest ziet dat God mensen alle ruimte geeft. In de hof was het niet moeilijk. Alles mocht, 
behalve eten van de boom in het midden. Ook nu, alles was prachtig, de Here Jezus regeerde, waarom zouden mensen 
wat anders willen?  Toch is daar de opstand, maar ook het oordeel. Vuur daalde neder van de hemel. Nooit zal er meer 
rebellie gevonden worden, dat is verslonden door het vuur. Laten wij nu al alle boosheid uit ons leven wegdoen.


