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“En er kwam oorlog in de hemel; Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn 
engelen voerden oorlog, maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden”
Openbaring 12:7,8

Dit zijn voor ons onvoorstelbare gebeurtenissen. Oorlog in de hemel, hoe wordt er gestreden, met wat voor wapens. Op 
wat voor wijze wordt de tegenstander uitgeschakeld? Voor zover ik begrijp bestaat er niet zoiets als de dood van een 
engel of een demon. Ze worden dus op andere wijze krachteloos gemaakt en uitgeschakeld. Speculeren hierover is niet 
zo zinvol. De beide generaals in deze strijd kennen elkaar. Beiden zijn door God geschapen. Er zit een boodschap in hun 
naam. Satan betekent tegenstander. Hij staat tegenover de Here God en wil zich zelfs boven God verheffen. Michaël 
betekent: “Wie is als God?” Wanneer de beide grootheden elkaar treffen gaat het uiteindelijk om die vraag, Wie is als 
God? Jij, satan jij bent niet groter, dat blijkt uit je strijd met mij, Michaël, wie is als God, niemand! De draak kon geen 
stand houden en wordt de hemel uitgezet. Ook dat verbaast ons, heeft Satan altijd nog toegang tot Gods troon? Uit Job 1 
blijkt dat inderdaad zo te zijn. Nu komt dus het moment dat die toegang voorbij is. 

Michaël heeft blijkbaar als taak te waken over Israël. We komen hem ook tegen in Daniël 10:13 en 12:1. Wanneer we die 
tekst lezen blijkt dat alles ook met de eindtijd samen te hangen: “en ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat uw 
volk in het laatst der dagen overkomen zal”. Natuurlijk staat dit alles in relatie tot de vlucht van de vrouw, Israël, naar 
de woestijn, naar Petra. Zoals in het verleden, zo moet Michaël ook nu garant staan voor de veiligheid van Gods volk. In 
het verleden en in het heden rekent Israël meer op eigen kracht, vernuft en strategie. Straks, als de antichrist het verbond 
verbreekt, zal dat een enorme miscalculatie blijken te zijn. Zij die dan vluchten naar de bergen en hun heenkomen 
zoeken in de woestijn, zullen wellicht in Petra, maar hoe dan ook, veilig bewaard worden door Michaël en onaantastbaar 
voor satan zijn. We leren dat we in alle gevallen op de Heer kunnen vertrouwen. 


