18 maart
“en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood, en het dodenrijk volgde achter hem.”
Openbaring 6:8

Het is bepaald geen vrolijke en feestelijke optocht, die stoet van paarden en ruiters. Het gaat natuurlijk niet om echte
paarden en echter ruiters. Het gaat om symbolen die staan voor een andere werkelijkheid. Die andere werkelijkheid is
vreselijk. Het kan niet anders maar de voorgaande ruiters, brachten verschrikkelijk veel leed, daar kan alleen het
vreselijke gezicht van de dood op volgen. Die dood zien we hier dan ook, ze worden bij name genoemd, dood en
dodenrijk.

Soms worden we opgeschrikt door het bericht van een ramp of een ongeluk. Zomaar, door een enkele gebeurtenis,
kunnen tientallen, soms honderden mensen in een ogenblik uit het leven worden weggerukt. Dat verbijstert ons en raakt
ons diep. Wanneer we dan ook proberen het verdriet te peilen dan beseffen we dat dit erg diep gaat en soms grote
wanhoop brengt. Hoe verschrikkelijk zal het zijn, wanneer dood en dodenrijk hun angstaanjagend en asgrauw gezicht
tonen. Hier wordt gesproken over een vierde deel van de mensheid. Laat dit eens doordringen, een kwart van de
wereldbevolking, nu ongeveer zes en half miljard mensen, in een zeer korte tijd uit het leven gerukt door honger, oorlog,
epidemieén en zelfs door wilde dieren.

Ik wil u eigenlijk niet zo'n somber beeld schetsen. Deze dingen overkomt hen die de liefde van de Here Jezus negeren.
Door het geloof en toewijding aan Hem mogen we bewaard blijven. “Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mijj te blijven
verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken
hen, die op de aarde wonen”. Zo had Johannes in Openbaring 3:10 geschreven. Er is dus een verschil, er zijn mensen op
aarde, maar de gemeente is opgenomen en heeft haar plaats in het Vaderhuis.

Wij juichen met Paulus, hij schreef in 1 Corinthe 15:54, 55 “De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw
overwinning? Dood, waar is uw prikkel?” Dat is wel een vrolijke en blijde stoet, daar mogen we in geloof mee
optrekken.



