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“En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en 
het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die 
ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen 
van de heilige engelen en van het Lam”.
Openbaring 14:9,10

Wanneer we beelden van pijn en leed zien, dan kunnen we dat nauwelijks verdragen. Soms horen we op het journaal de 
opmerking: “De volgende beelden kunnen schokkend zijn”. Dan ben je gewaarschuwd en kun je nog snel naar een ander 
net zappen of je ogen even dicht doen. Beelden van martelingen kunnen je lang bij blijven en je erg onrustig maken. Hier 
wordt gesproken over de pijniging van mensen die het beest en zijn beeld aanbidden. Die pijniging zal ten aanschouwen 
zijn van de heilige engelen en het Lam. 

Het viel me op dat er geen mensen zijn die dit zien. De verzegelden uit de twaalf stammen niet, de vierentwintig 
oudsten niet, dit beeld wordt aan mensen onthouden. Het zou te zwaar voor ons zijn. Dat betekent aan de andere kant 
dat het lijden buitengewoon vreselijk moet zijn. Er is al veel aan leed gezien, maar dit wordt ons onthouden.  Je huivert, 
wanneer je deze dingen bedenkt. Het is het oordeel van God over de mensen die heel bewust God hebben afgewezen en 
gekozen hebben voor het beest. Het merkteken van het beest stelden zij hoger dan de liefde van God. Samen met de 
antichrist hebben zij, allen die aan God trouw bleven, tot de dood toe gemarteld. Het bloed van de martelaren wordt nu 
aan hen gewroken. Zij die gedronken hebben van de wijn van de hoer van Babylon, moeten nu de wijn van Gods 
gramschap drinken, ongemengd wil zeggen onverdund. Dat de engelen en het Lam dit aanschouwen, wil niet zeggen 
dat ze er behagen in scheppen. Zij zien er op toe, dat de rechtvaardige oordelen worden uitgevoerd. Wie kan deze 
dingen lezen en onbewogen blijven. Het is nog genadetijd. We mogen en kunnen nog opstaan om mensen het betere 
nieuws te vertellen. Laten we geen tijd verliezen.


