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“Gij zijt waardig”
Openbaring 4:11

Als gelovigen beleven we hoogtepunten wanneer we samen met broeders en zusters onze lof- en dankliederen zingen. 
We worden dan heel dicht bij de troon van onze Heer en Heiland gebracht. Kunnen we ons voorstellen dat we eenmaal 
midden in die enorme groep mensen in de hemel staan? Kunnen we ons voorstellen dat we eenmaal met miljoenen als 
uit één mond dat geweldige mogen laten horen: “Gij zijt waardig!”. 

Soms zien we mensenmassa’s bijeen. Een stadion vol. Ze scanderen leuzen voor hun club. Soms wordt het stadion 
gebruikt voor een popconcert, massa’s mensen deinen mee op de ritmes van de beat. Dan raken ze in vervoering en 
golven als in trance met de massa heen en weer. Het verstand staat stil, centraal staat de kick, de beleving die ‘ik’ heb.

Heel anders is het lied of het spreekkoor waar wij ons straks bij mogen aansluiten. Dan gaat het niet om surrogaat, waar 
de eigen beleving gekoesterd wordt. Dan gaat het om de Here God. Alleen van Hem kan gezegd worden: “Gij zijt 
waardig”. Het woord waardig heeft de betekenis van gewicht in de schaal leggen. Natuurlijk is de Here God geen mens, 
maar je zou kunnen zeggen, Hij is een persoon van gewicht. Hij alleen doet er echt toe. Het onderscheidende wordt er 
ook bij gezegd: “Want Gij hebt alles geschapen”. De wereld roept steeds dat de aarde geëvolueerd is. Helaas komen we 
ook steeds meer “gelovigen” tegen die sympathie voor deze dwaze theorie hebben. Discussie hierover voeren is zinloos, 
wie de Schepper kent weet beter. 

Ondertussen zien we de eenheid in de schrift. Het eerste Bijbelboek leert ons dat God de aarde geschapen heeft. Het 
laatste Bijbelboek eert God daarom en de tussenliggende Bijbelboeken bevestigen voortdurend dat God de hemel en de 
aarde heeft geschapen. Johannes mag er ook bij openbaren: ‘om uw wil was het en werd het geschapen’. God wilde het. 
We zijn geen product van toeval, maar van de wil van God. Wat sluit ik me graag aan bij dat koor dat roept: “Gij zijt 
waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht!”


