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“Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer 
rechtvaardigheid; en wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.”
Openbaring 22:11

We zagen hoe de vervuiling en het onrecht hand over hand toeneemt. Daar hebben we de Bijbel niet eens bij nodig, krant 
en televisie, radio en internet zijn de kanalen die ons van deze ontwikkeling voortdurend op de hoogte houden, terwijl 
ze ook de kanalen zijn waarlangs de vuilheid de samenleving in getransporteerd wordt. Het proces is niet te stoppen.

Er is nog een proces gaande, tenminste, zo zou het moeten zijn. Tegenover het onrecht en de vuilheid die mensen 
besmeurt schrijft Johannes over rechtvaardigheid en heiliging. Dat is een heel andere ontwikkeling. Het is een beweging 
die mensen verandert, niet in negatieve zin, maar juist in positieve zin. Het contrast tussen licht en duister wordt groter. 
Op het donkerste uur van de nacht geeft zelfs het kleinste beetje licht al een grote tegenstelling weer. In de wereld vol 
onrecht en vuilheid mogen wij als licht schijnen. Opmerkelijk is dat Johannes schrijft van een voortgaand proces, dat is 
groei, versterking, ontwikkeling. Zo kan ook rechtvaardigheid en heiligheid sterker worden. Het is de Geest van God die 
ze in ons uitwerkt. We mogen denken aan de vrucht van de geest, de bekende opsomming door Paulus in Galaten 5:22 
“Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, 
zachtmoedigheid, zelfbeheersing”. Vrucht groeit en rijpt in de zon en ze moet voldoende voedingssappen krijgen, dan 
wordt ze een mooie gave vrucht. 

Dit alles is het werk van de Geest van Christus. Hij is onze gerechtigheid. De Here God rekent ons, door ons geloof, de 
gerechtigheid van Christus toe. Wat een genade, we hoeven niet en kunnen ook niet onze gerechtigheid verdienen, het is 
een gave die we dankbaar in geloof mogen aannemen.

Daarnaast zijn we geheiligd, dat wil zeggen afgesneden van de zonde. Zolang we nog in dit aardse vlees leven worden 
we dagelijks met zonde geconfronteerd en trekt het aan ons. Naar mate we dichter bij onze Verlosser leven zullen we 
meer aan Hem en minder aan de zonde haken. Dat proces van heiligmaking moet u herkennen. Zo zijn we op weg naar 
het grote moment van ontmoeting met Hem die ons door Zijn bloed gereinigd heeft.


