
18 augustus
“Vergeldt haar, gelijk ook zij vergolden heeft, en geeft haar dubbel naar haar werken; mengt haar het dubbele in de 
beker, die zij gemengd heeft; geeft haar zoveel pijniging en rouw, als zij heerlijkheid en weelde genoten heeft. 
Openbaring 18:6,7 

We komen midden in een sfeer van vergelding. Genade is op, niet langer kan er een beroep gedaan worden op het 
volbrachte werk van de Here Jezus. Land, stad en volk zal moeten dragen waar ze zich naar heeft uitgestrekt. Alles heeft 
zijn prijs, willen we ergens gebruik van maken, dan moeten we aan de prijs voldoen. Wie zijn energierekening niet 
betaalt zal in de kou komen te zitten. Zo krijgt ook de mens van de eindtijd, de rebellerende mens, in de stad van de 
mens, Babel, datgene waarin hij heeft geïnvesteerd. 

De investering brengt dubbel zoveel op, geeft haar dubbel naar haar werken, mengt haar het dubbele in de beker. Daar 
waar de mens zich voor inzette wordt nu vergolden, te gelde gemaakt. Helaas waren dat geen goede dingen. We lazen in 
Openbaring 17:4, dat de vrouw een beker in haar hand had. Die beker was gevuld met gruwelen en onreinheden, de 
vrouw was dronken van het bloed der getuigen van Jezus (Openbaring 17:6). Onze wereld wordt vandaag overspoeld 
met immoraliteit, vuilheid, materialisme, alles wil de mens ontvangen, de hebzucht is grenzeloos. Heiligheid is daar niet 
bij. Voor al deze dingen zal de mens vergelding ontvangen. Dat betekent dat hij dezelfde kommer en kwel, die hij 
anderen heeft aangedaan nu als een boemerang op het eigen hoofd terugkrijgt. Niet met gelijke munt, maar dubbel. 
Enerzijds is dat natuurlijk vreselijk, we kunnen ons geen voorstelling maken van het leed, dat definitief en voor altijd de 
ongehoorzame mens treffen zal. Anderzijds is dit volkomen rechtvaardig, ze hebben het verdiend. 

Veel mensen schrikken van al deze harde en vreselijke beschrijvingen, maar laten we voor ogen houden dat het om 
rechtvaardige oordelen gaat. 


