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“Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft 
hij tot naam Apollyon.”
Openbaring 9:11

We kijken nog een keer naar deze afschrikwekkende wezens uit de bodemloze put. Als een groot leger vreselijke insecten 
zwermen zij over de aarde en pijnigen vijf maanden lang de mensen. Opmerkelijk is dat ze een leider hebben, een 
koning. Deze koning wordt de engel van de afgrond genoemd. 

Sommigen zien in deze engel de satan, dat lijkt me niet correct, satan heeft een heel ander gebied onder zijn 
heerschappij, niet de bodemloze put, maar de hemelse gewesten (Efeziërs 6:12). Satan wordt niet eerder geassocieerd met 
de bodemloze put, dan op het moment dat hij erin wordt geworpen (Openbaring 20:1-3). Het gaat natuurlijk wel om een 
gevallen engel die een hoge positie inneemt in de demonische clan van satan. Zijn naam wordt genoemd Abaddon in het 
Hebreeuws of Apollyon in het Grieks. 

De betekenissen van die beide namen ontlopen elkaar niet. Het beste is zijn naam te omschrijven als verderf, verwoester, 
vernietiger. Dat Johannes in het Hebreeuws en in het Grieks de naam weergeeft hangt er wellicht mee samen dat beiden, 
ongelovige Israëlieten en ongelovige heidenen de pijniging en straf zullen ondervinden. Door Christus is er geen verschil 
tussen Jood en Griek. Dat gaat op voor de zegen, maar ook voor het oordeel. Laten we beseffen, dat we nog steeds met 
Christus te doen hebben. Hij opent de zegels, dit is de toorn van het Lam! Hoe verschrikkelijk het ook is, het is 
gerechtvaardigde toorn. Een rechtvaardige straf over een onrechtvaardige wereld. Laat u niet vertellen dat de Here Jezus 
alles wel door de vingers ziet en dat Zijn liefde alle verkeerde dingen door ons gedaan aan ons vergeeft. Deze gedeelten 
laten ons de diepe ernst zien van het oordeel dat komen gaat. Jezus is weliswaar een lam, maar ook een leeuw.


