17 september

“En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en
Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid”

Openbaring 19:11

Dat er iets buitengewoons gaat gebeuren is uit de beschrijving van dit tafereel wel duidelijk. Wanneer hemel en aarde zo
op elkaar betrokken worden gaat er altijd iets gebeuren dat ingrijpend is. Zoiets zagen we eerder gebeuren, de
zondvloed kwam als een oordeel van God over ongehoorzame en onrechtvaardige mensen. Er gebeurde iets groots toen
de hemel openging en Gods Zoon op aarde geboren werd, daarmee werd ons genade geopenbaard. Het is van
eeuwigheidsbelang om op de goede manier te reageren op Gods aanbod. Wanneer mensen niet luisteren en niet de weg
gaan die Hij wijst, dan blijft er niets anders over dan die mens te oordelen. Het oordeel gaat nu komen. Hierbij moeten
we beseffen dat in Johannes 5:22 staat: “Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon
gegeven”. Ja Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. Voor veel mensen is dat onvoorstelbaar.

De Here God en de Here Jezus worden dikwijls als zachte en alles verdragende personen beschouwd, met wie je ook wel
een loopje kunt nemen. Niets blijkt minder waar. De Here Jezus velt vonnis. Dat is geweldig, Hij doet dat in waarheid en
gerechtigheid, een kwaliteit die bij de beste rechters op aarde toch altijd nog ontbreekt. Het vonnis zal in alle opzichten
goed zijn en daardoor acceptabel voor ieder. Het betekent ook dat aan de volgelingen van de Heer recht gedaan zal
worden. Is daar niet eeuwen naar uitgezien. Talloos waren de situaties van onrecht gedaan aan de volgelingen van de
Here Jezus. Aan die situatie van schijnbaar onrecht komt nu een einde. De hemelse rechter zal vonnissen in
gerechtigheid. In de Bijbel komen we Salomo tegen. Hij is als het ware een type van de Here Jezus. Veel van wat Salomo
deed zijn voorbeelden van de toekomst als de Heer regeren zal. Salomo staat juist ook bekend om zijn rechtvaardige en
wijze rechtspraak. Wij mogen vol hoop en verwachting uitzien naar die toekomstige rechtspraak.



