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“En toen Hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een zwart paard, en die 
erop zat had een weegschaal in zijn hand.”
Openbaring 6:5

We moeten niet uit het oog verliezen dat het de Here Jezus is, het lam Gods, die de zegels opent. Hij laat bij ieder zegel 
weer meer rampspoed over de aarde komen. Veel mensen hebben een half beeld van onze Heiland. Ze zien Hem vooral 
als ‘lief en aardig’. Dat blijkt toch iets anders te liggen. De Bijbel leert ons dat het oordeel aan de Zoon is gegeven. In 
Johannes 5:22 staat: “Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven.” 

Dat oordeel is betrouwbaar en zonder aanziens des persoons. Door het oproepen van het derde dier zien we weer een 
nieuw en vreselijk aspect van de oordelen. Een zwart paard en die erop zat heeft een weegschaal. Bij een weegschaal 
willen wij wel eens denken aan rechtspraak. We zien vrouwe Justitia, geblinddoekt met een weegschaal. Die blinddoek 
moet garant staat voor eerlijke berechting, alles wordt afgewogen om tot een goed oordeel te komen. Hier gaat het echter 
niet om een rechtelijke uitspraak. Hier gaat het om de prijs van tarwe en gerst. Het gaat om de kosten voor de eerste 
levensbehoeften van de mens. Mensen zullen nauwelijks in staat blijken om in hun eerste behoeften te voorzien. We 
beseffen bij onze overvloed nauwelijks hoe broos de voedselketen is geworden. De wereldvoedsel voorraden zijn tot 
bedenkelijk nivo geslonken. Toch blijft het rijke westen potverteren en andere delen van de wereld kennen nu al enorme 
schaarste. Dat kan zich zomaar uitbreiden. Nu al wordt er gemopperd wanneer de prijs van de eerste levensbehoeften 
naar boven moeten worden bijgesteld. 

Opvallend is dat de welvaartsproducten, olie en wijn buiten deze straf vallen. Prijzen van materiële zaken blijven relatief 
goedkoper, dat is nu al zo. Straks kun je misschien een prachtige auto kopen. Maar wat heb je eraan als je geen brood 
hebt? 

Alleen het brood des levens kan honger echt stillen, dat is voor hen die op de Here vertrouwen.


