17 januari
“Uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard”
Openbaring 1:16

Waar doet een zwaard ons aan denken? Het is een wapen, één van de eerste wapenen die een mens maakte. Stokken en
zwaarden, daarmee verdedigden mensen zich. Men kon er ook mee aanvallen, wat is er, door wapens, niet een leed over
mens en wereld gebracht.

Wanneer het gaat om het tweesnijdend scherp zwaard dat uit de mond van de Here Jezus komt dan heeft dat minder
met strijd te maken, maar wel met schifting. Het is een scherp zwaard, misschien kun je wel van een fileermes of een
scalpel spreken, dat heel secuur gebruikt moet worden. Het komt er precies op aan goed te snijden. Scherpte is dan heel
belangrijk.

In Hebreeén 4:12 lezen we ook van een zwaard, daar lezen we dat het woord van God levend en krachtig is en scherper
dan enig tweesnijdend zwaard. Het woord van God zal als een scalpel geest, gewrichten en merg van elkaar scheiden,
zelfs gedachten en overleggingen van het hart.

Wij kunnen naar elkaar heel wat verbloemen en verbergen. Mensen slagen er in heel lang met een leugen te leven, soms
neemt men een leugen mee het graf in. Hier wordt bedoeld dat we voor God niets verborgen kunnen houden. Alles wat
in ons leven is zal door Hem uiteengerafeld worden. Het zal een onderzoek zijn naar onze handel en wandel, daarbij zal
Gods woord als uitgangspunt dienen, daaraan zullen we getoetst worden. Zeker is dat niemand de norm van God haalt.
Wat geweldig is het dan te weten dat de Here Jezus ons met God verzoend heeft en ons door Zijn bloed heeft gewassen
van alle smet en smaad.

Het boek Openbaring maakt die grote schifting uiteindelijk helder. Zij die bij het Lam horen, mogen wonen in een
nieuwe hemel en op een nieuwe aarde. Wat een bemoediging, voor ieder die gelooft.



