17 februari
“zij zullen hun kronen voor de troon werpen”
Openbaring 4:10

Na de opname van de gemeente zullen de gelovigen samen met Christus regeren. Heel dikwijls heeft de kerk, in groot
ongeduld, in eigen kracht gepoogd op aarde het koninkrijk van God op te richten. De verschrikkelijke kruistochten
herinneren daaraan. Feitelijk is Vaticaanstad, de residentie van de paus, ook een restant van die inzet. Wat misschien nog
ernstiger is, de zogenaamde vervangingsleer is erop gebaseerd. Die leer houdt in dat de kerk in de plaats van Israél
gekomen is en dat Israél als volk van God heeft afgedaan. Nu Israél weer leeft is het moeilijk deze uitgangspunten te
handhaven, toch blijkt deze theologie hardnekkig te zijn. We zien niet alleen in de kerkgeschiedenis uitwassen, maar ook
in de algemene geschiedenis komen we momenten tegen waarin sommigen meenden door God geroepen te zijn om Zijn
rijk op te richten.

Het koninkrijk komt echter niet door menselijke inspanning. Het is straks ook niet de triomferende kerk op aarde. Het
koninkrijk zal aan Israél gegeven worden en het is de grote zoon van David, onze Here Jezus, die als koning regeren zal.
En ja, wij zullen samen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.

Bij koningen horen kronen. Die kronen staan symbool voor de heerlijkheid van het koningschap, voor de waardigheid en
de autoriteit die daarbij horen. In de Bijbel lezen we op meerdere plaatsen dat gelovigen, na hun inspanningen voor de
Here Jezus, een kroon zullen ontvangen. De Here Jezus zal hen en ons laten delen in Zijn overwinning. Wanneer de vier
dieren het driemaal heilig aanheffen nemen de oudsten hun kronen en werpen ze voor de troon neer. Dat is een hulde
aan Hem die ons liefheeft en ons heeft vrijgekocht. Zonder Hem zouden we nooit tot die Koninklijke waardigheid zijn
verheven.

Vandaag lijkt die heerlijkheid dikwijls ver weg. De gemeente is op deze wereld niet in tel, Bijbelgetrouwe gelovigen
worden hooguit getolereerd. Pas na de opname ontvangen we onze kroon, we werpen die voor de troon van Hem die
werkelijk alle eer toekomt. Maar ook nu willen we Hem eren.



