
17 december
“Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer 
rechtvaardigheid; en wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.”
Openbaring 22:11

Het eerste deel van dit vers geeft ons aanleiding om na te denken over het vele onrecht dat er op aarde is en de enorme 
morele en ethische vervuiling die als een donkere deken over de aarde ligt. Alle mensen van alle volken en van alle 
tijden hebben hiermee te maken en lijden eronder. Ieder weldenkend mens en zo wil ieder zichzelf toch beschouwen, 
lijdt onder de dictatuur van onrecht en vervuiling. Niemand wil het en toch wordt het maar niet uitgeroeid. Hoeveel 
tranen vloeiden er, hoeveel wanhoop klonk er en hoe grof is de vervuiling geworden? Er is een niet te keren tsunami van 
onrecht en vuil en die vloedgolf wordt steeds groter.

Er is echter nog iets aan de hand, het onrecht en de vuilheid wordt vandaag de dag niet alleen getolereerd, ze wordt ook 
gesponsord en aangemoedigd. Nog sterker, bij wet worden allerlei grove zonde en onreinheid als verplichte acceptatie 
de mensen opgelegd. We regelen allerlei on-bijbelse relatie verbanden, zowel op hetero- als op homoseksueel gebied. 
Ook het uitstappen uit dergelijke verbanden wordt steeds makkelijker gemaakt. Trouw is niet meer een vaststaand 
gegeven voor de duur van het leven, maar slechts voor de tijd waarin de partners zichzelf in zo’n relatie lekker en 
behaaglijk voelen. Wanneer een zwangerschap zich aankondigt, maar het past niet in onze agenda, dan is daar de kliniek 
die de oplossing brengt. Wanneer het leven zijn kwaliteit verliest, we uitgespeeld raken en de maatschappij geld gaan 
kosten, dan is daar de zachte ‘humane’ dood. We hebben het nog niet over allerlei vormen van perversiteit waar grof 
geld gemaakt wordt door anderen in het leed te storten. Of het absolute onrecht waar sommigen zoveel geld verdienen, 
meer dan sommige volken en landen op hun nationale begroting hebben om de mensen te voeden.

Al deze dingen, groter of kleiner onrecht, al deze dingen vervuilen de mens en de wereld steeds meer. Tweeduizend jaar 
geleden kreeg Johannes de opdracht van de Here Jezus dit op te schrijven, het is profetie en de profetie wordt voor onze 
ogen vandaag vervuld. Hoe moeten wij leven? 




