16 september
“En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig.”
Openbaring 19:11

Uit de geopende hemel komt een bijzondere stoet met aan het hoofd daarvan een ruiter in wie we de Here Jezus
herkennen. Nu letten we op twee woorden waarmee Hij nader beschreven wordt. “Hij wordt genoemd, Getrouw en
Waarachtig”. Dat is een prachtige beschrijving. Kennen wij iemand op wie die woorden ten volle betrekking mogen
hebben? Hier in onze tekst wel, deze machtige ruiter! Het woord getrouw wordt altijd gebruikt voor personen die hun
trouw hebben bewezen. Het is dus niet de vraag of die persoon betrouwbaar is. Hij is het, dat heeft Hij bewezen. In
Openbaring 2:10 worden we opgeroepen “getrouw tot de dood” te zijn. Daarin zien we de meest aansprekende vorm
van getrouwheid. Wie kan en wil zoveel trouw aan de ander bewijzen? De ruiter op dit paard is zo getrouw. Jezus
Christus de Zoon van God heeft zichzelf totin de dood gegeven. Als Lam van God werd Hij op Golgotha geslacht, maar
niet nadat Hij uitgeroepen had: “het is volbracht”. Deze, voor de zonde gestorven Heiland, verschijnt hier in pracht.

Naast getrouw is deze ruiter ook “waarachtig”. Bewust, maar ook onbewust, spreekt ieder mens wel eens dingen uit die
niet waar zijn. Soms gewoon omdat hij niet beter weet. Het woord “waarachtig’ dat hier gebruikt wordt voor de ruiter op
het witte paard sluit alle onwaarheid uit. Al wat Hij zegt en doet is waar en werkelijk. Het is niet verzonnen, niet
nagemaakt, niet denkbeeldig of voorgewend. Het is de feitelijke werkelijkheid weergevend. Het is ook tegengesteld aan
alle onwaarheid en heeft de waarheid lief. Denken we niet aan de woorden van onze Here Jezus? “Ik ben de weg, de
waarheid en het leven?” (Johannes 14:6). Deze ruiter is in alles overeenkomstig wat we van onze Heiland kennen en
weten.

In onze wereld is trouw en waarheid ver te zoeken, steeds weer lopen we tegen ontrouw en onwaarachtigheid aan.
Hoevelen hebben de pijn en het verdriet dat daardoor komt gevoeld en hoe snijdend kan dat zijn. Wat een uitzicht,
eenmaal zal Hij komen op Wie de woorden “getrouw en waarachtig” volkomen van toepassing zijn. Hij zal koning
worden. Wie ziet daar niet naar uit?



