
16 november
“Naar het oosten waren drie poorten en naar het noorden drie poorten en naar het zuiden drie poorten en naar het 
westen drie poorten”
Openbaring 21:13

Over het nieuwe Jeruzalem worden we uitvoerig geïnformeerd. De grote hoge muur symboliseert haar vastheid. Dit 
betekent ook dat de stad niet een soort nevel is of een vage transparante verschijning. Het gaat om een werkelijke stad 
met een werkelijke muur. De muur geeft scheiding aan tussen hen die binnen mogen zijn en zij die buiten moeten 
blijven. 

Het is de gemeente die als bruid van Christus daar zal wonen, voor altijd. De poorten geven toegang tot de stad, wat zal 
het betekenen daar binnen te mogen gaan. Er zal dus iets als verkeer bestaan. Een in en uitgaan, in en uit de stad. 
Natuurlijk zal het allemaal anders zijn dan in de ons bekende tegenwoordige tijd. Het lijkt me niet dat we daar met 
auto’s binnenrijden of gehelmd per motor binnenstuiven. Ik verwacht ook geen file probleem. Dat er een muur genoemd 
wordt geeft toch aan dat er vastheid is, harde materie. We weten ook dat we als veranderde mensen verheerlijkte 
lichamen zullen hebben. De andere wereld zou wel veel op de ons bekende situatie kunnen lijken. Maar er zal geen 
zonde meer zijn, dat is natuurlijk het wezenlijke verschil. De afwezigheid van tranen, van dood en rouw maakt de stad 
mede tot een plaats waar het goed en veilig is.

De poorten wijzen in de vier windrichtingen zoals we die ook vandaag kennen, maar er is nog een ander vergelijk. De 
poorten dragen de namen van de stamvaders van Israël, en net als tijdens de woestijnreis liggen de stammen als het 
ware rond de tabernakel. We vinden dit uitvoerig beschreven in Numeri 2 en in Ezechiël 48 wordt het boek van de 
profeet afgesloten met de verdeling en verwijzing naar de legering van Gods volk rond de heilige stad. Daar wordt ons 
ook de naam van de stad gegeven: “De Here is aldaar” (Ezechiël 48:35). Het is dankzij die Here dat we zingen kunnen: 
“Ik zie een poort wijd open staan”. Ziet u dat, we mogen ingaan door die nauwe doorgang, dan zullen we straks toegang 
hebben tot die wondere stad. 




