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“En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en 
dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven”
Openbaring 6:4

Wanneer mensen in de eerste ruiter op het witte paard de Here Jezus zien, krijg je een rare uitleg. Zo zijn er uitleggers die 
de tweede ruiter en zijn activiteiten als volgt uitleggen. “Zij die zich niet onderwerpen aan de boog van het evangelie 
moeten verwachten in stukken gehouwen te worden door het zwaard der goddelijke gerechtigheid.” Dat doet volstrekt 
geen recht aan wat er geschreven staat. Er staat dat de vrede (die onder optreden van het eerste paard gekomen was) 
wordt weggenomen. Het betrof dus een schijnvrede. Dat is precies wat we lezen in 1 Thessalonicenzen 5:3. Men spreekt 
van vrede, het lijkt zo mooi. Er komt een haastig verderf. Dat is ook volledig in overeenstemming met de dingen die de 
Here Jezus ons gezegd heeft. In Lukas 21:10 lezen we bijvoorbeeld: “Toen zeide Hij tot hen: Volk zal opstaan tegen volk 
en koninkrijk tegen koninkrijk.” De kleur van het paard heeft eigenlijk een samenhang met vuur. Sommigen zeggen 
bloed, maar het is hier vooral vuur. Wanneer we denken aan oorlog en geweld, dan speelt vuur daar natuurlijk ook een 
vernietigende rol in. 

Wat zo opvallend is dat mensen elkaar zouden slachten. We leven in een wereld waarin er steeds minder oorlogen tussen 
volken en landen zijn, maar er is een groeiend en extreem geweld met aanslagen en terrorisme. Een vaak onzichtbare 
vijand, die ver van een slagveld, het geweld en lijden plotseling heel dichtbij kan brengen en geen onderscheid maakt 
tussen burgers en militairen. Feitelijk is extreem geweld vandaag gericht op de zwakken en komt onverwacht, doel is 
door angst te tiranniseren. 

Onze wereld glijdt steeds meer weg in een geweldspiraal. Ondanks alle afspraken, overeenkomsten en 
bondgenootschappen. Wie het verwacht van menselijke vredestichters zal bedrogen uitkomen. Daarom moeten we ons 
uitstrekken, naar Hem die de vredevorst is en ons blijvende vrede van God kan geven.


