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“En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor 
de koningen, die van de opgang der zon komen”.
Openbaring 16:12

Het water is dodelijk gemaakt, stinkend, rottend bloed. Zowel de zeeën, alsook de rivieren en de bronnen brengen geen 
verkwikking of verkoeling maar zijn bronnen des doods geworden. Hoe lang dat duren zal is niet bekend, zonder water 
is leven onmogelijk, er zal dus wellicht weer een zeker herstel optreden. De mens zelf herstelt zich niet, we zagen geen 
bekering. De hoop daarop was al eerder vervlogen. 

Nu wordt een nieuw oordeel in gang gezet. De zesde schaal alweer, wordt uitgegoten op de grote rivier de Eufraat. Bij 
de Eufraat denken we aan één van de vier rivieren die de hof van Eden bevochtigden (Genesis 2:10). Deze rivier is nog 
altijd bekend, regelmatig is Irak in het nieuws en soms zien we beelden uit Bagdad met plaatjes van deze 
wereldberoemde rivier. Volgens de dingen die Johannes ziet en moet opschrijven zal er in de toekomst een rivierbedding 
zichtbaar worden, het water zal eruit opdrogen. Soms horen we uitleggen dat het water niet zal opdrogen, maar dat 
bedoeld wordt dat de natuurlijke barrière tussen oost en west wordt opgeheven. 

De rivier was de grens tussen twee culturen. Vandaag zijn er geen grenzen meer. Beeld- en internetverkeer laten zich niet 
stoppen aan de grens en vliegtuigen of raketten al evenmin. Er zijn ook berichten die aankondigen dat de bronnen van 
de rivieren door Turkije verlegd worden om water af te tappen, water immers is schaars in onze wereld, zodat de rivier 
vanzelf droog valt. De bronnen van de Eufraat vinden we in de gletsjers van het Ararat gebergte in Turkije en de rivier 
vloeit uit in de Perzische golf. 

Babylon werd ooit door de Meden en de Perzen veroverd, ook zij verlegden de rivierbedding. Ook nu blijkt het 
droogvallen van de rivier inleiding tot een overval uit het oosten. De koningen van de opgang der zon. China, Japan, 
India, Pakistan. Let op dat er staat ‘koningen’, meervoud dus. Terwijl Europa zich verenigt onder één koning, de 
antichrist, ligt dat in het oosten anders.


