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“Hij legde zijn rechterhand op mij” 
Openbaring 1:17

Gisteren lazen we van de mensenzoon. Wat geweldig en indrukwekkend moet Zijn verschijning zijn. Johannes viel als 
dood voor Zijn voeten, zo groots en bovennatuurlijk is het wat hij ziet. Soms bekruipt me het gevoel dat velen vandaag 
de dag weinig besef hebben van het grote verschil dat er is tussen de Here Jezus enerzijds en wij mensen anderzijds. Hij 
is de heilige! Natuurlijk, we zijn gekocht en betaald. We zijn gereinigd door Zijn bloed. Dat neemt niet weg dat Hij de 
gans andere is. We horen straks in het boek Openbaring het driemaal heilig voor onze God. Niemand blijkt waardig te 
zijn tot verlossing van de aarde, dan Jezus Christus. Wat een macht en majesteit.
Johannes viel als dood voor Zijn voeten. We moeten zeggen: Zijn verschijning is verpletterend. 

Dat zal ook werkelijk zo zijn. Wanneer de Here Jezus terugkomt naar de aarde zullen de opstandige mensen willen 
wegkruipen. Tot de bergen en de rotsen roepen ze op die dag: ‘Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem 
die gezeten is op de troon en voor de toorn van het Lam’. Vluchten zal niet mogelijk zijn.

In Johannes zien we dat de ontmoeting met de mensenzoon ook heel anders kan verlopen. De Here Jezus legde Zijn 
rechterhand op mij en zeide: ‘Wees niet bevreesd’. Welke mensen zijn dat, die niet bevreesd hoeven te zijn? Wat voor 
mensen zijn dat, op wie Jezus barmhartig en genadig zijn rechterhand leggen zal? Zijn zij dat niet, die zich gekocht en 
betaald weten door het bloed van het Lam? Zijn zij dat niet die gelovig hun leven aan Hem hebben toevertrouwd? 
Dat zijn de mensen die in het hier en nu gevlucht zijn tot Hem die leeft en redding geeft. Bij welke groep horen wij, hoort 
u?


