
16 december
“En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet; want de tijd is nabij.”
Openbaring 22:10

Wat doen we wanneer er gevaar dreigt? We roepen, schreeuwen soms om te waarschuwen. De politie, de brandweer en 
de ambulance zetten hun sirenes aan. Iedere maand wordt het nationaal alarm getest. We willen en moeten voorbereid 
zijn, er kan immers altijd wat gebeuren. Veel mensen lezen pas het instructieboekje nadat het ongeval heeft 
plaatsgevonden, dat is te laat.

De Here God heeft ons  een instructieboek gegeven, Zijn woord. Daarin staat geschreven wat Gods plan met de wereld 
is. Daarin staat geschreven wat gebeurt wanneer de mens zich niet houdt aan de regels van God. We weten van de hof 
van Eden, met Adam en Eva: jullie mogen niet eten van de boom der kennis van goed en kwaad, dan zul je sterven. Het 
gebod werd genegeerd, de dood is oppermachtig. God echter is genadig en barmhartig, Hij zoekt niet de dood van de 
mens, maar wil dat de mens leeft. De Bijbel leert ons dat de Here God een plan tot verlossing heeft. Hij heeft ons Zijn 
Zoon gezonden, Jezus Christus. Wie op Jezus vertrouwt zal leven. Heel veel mensen laten het boek dicht. Ze hebben het 
verzegeld en luisteren er niet naar. Vaak, in onze vrije samenleving, is dat nonchalance. Geen interesse het boeit immers 
niet. Op andere plaatsen is de Bijbel verboden, bezit ervan gevaarlijk. Wat erg zal het zijn, wanneer straks blijkt dat het te 
laat is om het boek nog te openen.

Want de tijd is nabij. Welke tijd of tijdstip wordt bedoeld? Dat hoorden we al in vers 7 “Ik kom spoedig”.  Het moment 
van het komen van de Here Jezus is nabij. Het boek Openbaring heeft ons al de details van dat terugkomen van de Here 
Jezus gegeven. Zijn terugkomst zal heil en redding betekenen voor allen die zich hebben laten waarschuwen. Een 
schitterende toekomst lazen we in de woorden van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Voor de ongelovige dreigt er 
een vreselijke toekomst, een poel van vuur en zwavel, eeuwige pijniging. 
Om te waarschuwen moeten de sirenes helemaal opengedraaid worden: Verzegel de woorden niet, want de tijd is nabij!

Ik weet het zeker en zal ervan spreken: De Here zal zeker komen, zijn we bereid? Maranatha.


