
16 augustus
“omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar 
gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid.” 
Openbaring 18:3

We zagen al dat Babel een woonplaats geworden was van duivelen, het vorige vers sprak ook van schuilplaats van alle 
onreine geesten. De Statenvertaling vertaalt anders en schrijft van een ‘bewaarplaats’. Wellicht is het ook beter om van 
een soort gevangenis van boze geesten te spreken. We zagen eerder hoe die geesten werden losgelaten (Openbaring 
9:13-16). Deze legermacht trekt op samen met de demonen die onder het geschal van de vijfde bazuin losgekomen zijn 
(Openbaring 9:1-11). 

We zien dat alle volken en alle koningen der aarde van de wijn van de hartstocht hebben gedronken. Dat wil zeggen dat 
ze zich aan de zonde van Babylon gecommitteerd hebben. De hele wereld is gaan doen wat in het oude Babylon in gang 
werd gezet. Het streven van de mens, zoals in Genesis 11 beschreven, heeft zich als een olievlek over de aarde verspreid. 
Eén van zin, één van streven, niets van wat zij denken te doen zal voor hen onuitvoerbaar zijn. Bedwelmd door dit ideaal 
en deze hoogmoed meent de mens de hoogste op de ladder van de evolutie te zijn, als God te zijn, dus soeverein. Bijna 
ieder mens op aarde is meegezogen. Het ‘iedereen doet het toch’ is de leus waar heel de wereldgemeenschap door is 
verleid en God wordt ontkend. Het kwaad in het rijk van de antichrist heeft zich tegen die tijd wereldwijd verspreid en 
de mensheid zal bedwelmd zijn door de wijn van haar hoererij. 

Hier wordt ook gesproken over weelderigheid. Rijkdom, goud en goed heeft altijd een bijzondere aantrekkingskracht op 
mensen gehad. De lok van wat in de etalage van de wereld ligt heeft menig mens tot onverantwoorde investeringen 
gebracht. Hier zal blijken dat iedere investering in aardse goederen een verkeerde is. We moeten investeren in het 
koninkrijk van God. Zoekt eerst Gods koninkrijk leren we van onze Here Jezus. Dat andere wat we nodig hebben en 
goed is komt op Gods tijd vanzelf.


