15 september
“En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd getrouw en waarachtig.”
Openbaring 19:11

De hemel gaat open, we zien een wit paard met berijder verschijnen. We herkennen iets dat we al eerder gelezen hebben.
In Openbaring 6:2 kwam, op bevel van één van de vier dieren, nadat het Lam één van de zegels verbroken had, ook een
ruiter op een wit paard. Sommigen denken dat daar de Here Jezus mee bedoeld is. Wij schreven dat dit naar onze
inzichten de antichrist moet zijn. Sterk lijkend op, maar wezenlijk totaal verschillend van onze Heiland. Nu, zoveel
hoofdstukken later en nu alle verschrikkelijke oordelen over de wereld gegaan zijn is de wereld rijp om een nieuwe
regering te krijgen. Niet langer zal de gevallen mens de scepter zwaaien. Niet langer zal de aarde geregeerd worden door
angst, pijn, verdriet, honger en zoveel boosheid meer. De bede van de Here Jezus, door zoveel mensen wekelijks
nagebeden wordt werkelijkheid: “Uw koninkrijk kome.”

Dat koninkrijk was er niet in de afgelopen tweeduizend jaar. Dat koninkrijk is er nu niet, het zal door de antichrist heel
korte tijd geimiteerd worden. Daarna zal de kater des te vreselijker zijn. Nu blijkt uit onze tekst dat het zover is. Het
koninkrijk breekt door, in macht, majesteit en grootheid. Johannes zal met intense verwondering naar dit schouwspel
hebben gekeken. Wat een machtige aanblik moet dat zijn geweest, de ruiter op dat witte paard. Hier zien we de Here
Jezus niet meer in nederigheid. Hier zien we geen Man van smarten. Niet de gestalte waar we het aangezicht voor
verbergen, zoals de profeet Jesaja schrijft. Niet een dienende en lijdende Mensenzoon, maar de verrezen en nu
terugkerende Heer.

Het witte paard, verwijst naar het bekende gebruik in Rome. Op witte paarden trokken de overwinnende generaals en
keizers door de straten van de oude wereldstad. Dit wit verraad ons ook het karakter van de ruiter. Dat is zuiver, heilig,
zonder vlek. Dit is de koning der koningen. Dit is de grote zoon van David. Wij mogen ons verheugen, in Christus zullen
al Gods beloften vervuld worden. Van Hem getuigden de profeten. Voor Gods volk Israél zal er een heel andere tijd
aanbreken. Deze overwinnaar gaat het voor hen waarmaken, er zal echte vrede komen. Kunt u ook zo verlangen naar
dat koninkrijk en naar de heerschappij van onze Here Jezus?



