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“En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten” 
Openbaring 20:7

De wereld die we mochten zien en mogen verwachten is prachtig. De Koninklijke en waardige heerschappij van Jezus 
Christus zal heerlijk zijn. Het Messiaanse vrederijk. Vrede voor Gods volk Israël. Zoals geprofeteerd, de vrede zal van 
Jeruzalem uitgaan. “De berg van het huis des Heren zal vaststaan als de hoogste der bergen, en zal verheven zijn boven 
de heuvelen. En alle volken zullen derwaarts heenstromen” (Jesaja 2:2). Micha (4:3) voegt er aan toe: “Want uit Sion zal 
de wet uitgaan en het woord des Heren uit Jeruzalem”. We komen onder de indruk van de vele heilsbeloften voor die 
tijd. We leren in de Bijbel te veel over die lange periode om hier uitvoerig te beschrijven. De Bijbel stelt dat de leeftijden 
weer omhoog zullen gaan, zoals het was direct na de schepping en mensen bijna duizend jaar werden. Het licht van de 
zon en de maan zal zevenvoudig heerlijker zijn. We kennen de profetie dat een kind spelen zal bij het hol van een adder. 
Flora en fauna zal dus delen in de vrede die komen zal.

Nu lezen we iets dat daar haaks op staat en ons doet huiveren. Die fantastische tijd wordt plotseling afgebroken. De 
satan wordt uit zijn gevangenis losgelaten. Hij werd opgesloten in de afgrond, die put werd afgesloten en verzegeld 
(vers 3), maar nu worden de zegels blijkbaar verbroken, het deksel gelicht en Satan losgelaten. 

Tijdens het vrederijk zal er vrede zijn, dat zegt het woord al. Dat zal echter toch een vrede zijn die met straffe hand 
gehandhaafd moet worden. In Openbaring 19:15 lazen we dat de Heer de volken, tijdens het vrederijk met een ijzeren 
staf zal hoeden. De mens die dan op aarde leeft zal nog altijd een zondig mens zijn. Door de rechtvaardige en strakke 
regering zal het op aarde vele malen beter zijn dan nu. Het grote verschil is wel dat de verleider, de satan, als zodanig 
niet meer kan optreden. Hij zit gevangen. Maar ook dan zullen er mensen en volken zijn die zich aan Gods heerschappij 
willen onttrekken. Daarop zal God de zegen van zo’n volk wegnemen, dan zal de jongeling als honderd! jarige sterven. 
De vrede  zal groots zijn, maar toch niet algemeen. Dan wordt na duizend jaar de satan losgelaten. wat gaat er gebeuren?


