
15 mei
“En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op 
zijn koppen zeven kronen. En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. En 
de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden.”
Openbaring 12:3,4

Er verschijnt nog een teken. Hiervan wordt niet gezegd dat het een groot teken is. Hoewel de afmetingen wellicht in 
verhouding passen bij het voorgaande teken is dat opmerkelijk. De boodschap is niet groots of belangrijk. Het is een 
boos teken. Een rossige draak. In sprookjes komen we nogal eens een draak tegen. Je vraagt je af of dat fantasie is, of 
herinneringen zijn aan een andere wereld, met een andere dimensie. De wereld van de boze. Hier in ieder geval is 
duidelijk dat de satan zelf in de gestalte van een draak erop uit is heel gemene dingen te doen. Het aparte is dat dit 
monster zeven koppen heeft en tien horens. In die koppen herkennen we zeven wereldmachten die alle zeven erop uit 
waren  om Gods volk Israël uit te roeien. We noemen ze voor de duidelijkheid: Egypte, Assyrië, Babel, Medo-Perzië, 
Griekenland, Het Romeinse rijk en het nog te verwachten herstelde Romeinse rijk, dat een tienstatenbond zal zijn, waar 
de antichrist de nieuwe caesar zal blijken.  

Wanneer we ons bewust zijn dat satan één derde van de sterren, dat is, van de engelen, meesleept in zijn val (Jesaja 
14:12-15 en Ezechiël 28:12-17), dan beseffen we temeer hoe geweldig groot zijn macht is. Met die macht werpt hij zich op 
Israël en op het kind uit Gods volk geboren. We kennen het wrede gezicht van deze macht, hoe diep en vreselijk heeft het 
volk van God moeten lijden en wat staat het nog te wachten? Ook het kind werd aangevallen, God liet Jozef met zijn 
gezin naar Egypte vluchten. Later valt satan heel direct onze Heer aan. Nooit kon of zal satan God of diens Zoon kunnen 
overtroeven. Wat een heerlijk woord.


