15 maart

“Kom! 2 En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit,
overwinnende en om te overwinnen.”

Openbaring 6:2

Het decor verandert volledig. De camera’s draaien zogezegd honderdtachtig graden om. Het beeld wordt een heel ander.
Waren we met Johannes getuigen van een heel belangrijke gebeurtenis in de hemel, nu wordt onze blik gericht op dingen
die op aarde gaan gebeuren. Het blijkt echter wel zo, dat er een wisselwerking is tussen activiteiten voor de troon van
God en de gebeurtenissen op aarde.

Het Lam nam de rol en opende één van de zeven zegels. Daarmee wordt de bevrijding van de planeet aarde in gang
gezet. De gebeurtenissen ontrollen zich. Eén van de vier dieren roept: kom. Dan verschijnt er een wit paard, met een
gewapende ruiter. Deze ruiter lijkt een niet te stuiten overwinnaar. Zijn overwinningen lijken zo groot dat men dikwijls
dacht hier met de terugkerende en overwinnende Here Jezus van doen te hebben. Dat lijkt me om meerdere redenen niet
juist. Allereerst is het Lam hier in een andere functie. Hij breekt de verzegeling en opent de rol. Daarbij komt dat naar
mijn mening de dieren, het Lam niet bevelend kunnen toespreken, of tegen de Heer kunnen zeggen, kom!

Veel later in het boek Openbaring zien we de Here Jezus komen. Dat gebeurt in het negentiende hoofdstuk en dan is
overduidelijk dat Hij het is. Stellig zien we hier in Openbaring 6:1 de komst van de anti-christ. Deze machtige persoon
van de eindtijd zal er in slagen een schijnvrede te realiseren. Veel mensen zullen zich eerst vrijwillig en later gedwongen
aan hem onderwerpen. Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen “Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt
hun, als de weeén een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.” Paulus voorzegt dus
dat er een periode komt met schijnvrede. De antichrist zal dat realiseren. We komen hem verderop nog tegen in dit
bijbelboek.

De Bijbel waarschuwt veel voor deze of dergelijke personen en schijn-messiassen. Geloof al die mensen niet, als de Heer
komt, dan weet u het.



