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“En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen 
aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie;”
Openbaring 14:6

De Here God is een God van genade. Veel mensen hebben echter een negatief beeld van God. Ze beschouwen Hem als 
een macht die erop uit is het leven van alle leuke dingen te ontdoen en vervolgens eisen aan het gedrag van mensen stelt 
waar geen vreugde in mag voorkomen. Niets is minder waar. De Here God houdt van mooie en goede dingen. Wie naar 
Gods schepping kijkt raakt oprecht onder de indruk van de pracht en de heerlijkheid. Zelfs nu de schepping aan de 
vergankelijkheid is prijsgegeven laat ze nog veel schoonheid zien. De Here God wil niet dat mensen aan die macht van 
vergankelijkheid ten onder gaan. In Ezechiël 33:11 lezen we: “Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar 
veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft”. De Here heeft ons zo lief dat Hij Zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft. Steeds, zelfs in dit laatste bijbelboek, waar we voortdurend het ongeloof en het godslasterlijke van 
de mens zien, zien we ook onze God altijd nog op zoek naar de mens om hem te redden. Verderop komen nog vreselijke 
gerichten, de zogenaamde schaaloordelen. De Here God moet die oordelen wel laten komen, Hij immers is ook Rechter. 
Een rechter moet zich aan de wetgeving houden. Bij overtreding volgt bestraffing, de boete moet voldaan worden. Het 
bijzondere van deze Rechter is dat Hij met het vonnis ook de mogelijkheid geeft van schuld vrij te worden. Die 
vrijspraak is er voor ieder die het offer van Zijn Zoon als genoegdoening voor zijn zonden aanvaart. 

Zelfs in deze laatste dagen van de mensheid laat de Here God een evangelie horen. Een blijde boodschap voor de mens 
in die laatste dagen. Hoe zal de mens reageren? De engel vliegt in het midden van de hemel. Dat is het punt waar de zon 
op het hoogst staat. Ongeveer om 12.00 uur op de dag. Goed zichtbaar en zeker ook hoorbaar zal het evangelie klinken. 
Hoe mensen straks zullen reageren is de vraag. De vraag is ook hoe mensen hier en nu reageren. Hoe reageert u op het 
evangelie?


