
15 januari
“iemand als eens mensenzoon” 
Openbaring 1:13

Nu zitten we midden in het visioen, of was het ‘echt’, wat Johannes zag? Ik denk het. Tot nu toe schreef Johannes 
inleidende woorden, die waren al prachtig, nu lezen we wat hem werkelijk overkwam. Hij schrijft wat hij hoorde en zag.  
De dingen komen uit eerste hand, Johannes was een ooggetuige en dan denken we niet alleen aan de paar jaar die hij 
met Jezus door het land trok. We denken aan dit gebeuren, Johannes schrijft ons zijn eigen directe ervaring van dat 
moment op. Zijn ontmoeting met Jezus. 

Zouden wij over onze ontmoeting met Jezus kunnen schrijven? Wij hebben Jezus niet gezien zoals Johannes Hem gezien 
heeft. Johannes zag Jezus in Zijn ontluistering aan het kruis, maar ook in Zijn heerlijkheid, zoals hier beschreven. Wij 
zien Jezus in geloof. Dat geloof moet gevoed worden  met de dingen uit Gods woord. Daarin wordt Jezus ons als ‘eens 
mensenzoon’ voor ogen geschilderd. Wat wil dat zeggen, die uitdrukking mensenzoon? We komen deze titel ook tegen 
in Daniël 7:13,14. Daar oefent de Here God, die ‘Oude van dagen’ genoemd wordt gericht over de volken. Daarop geeft 
God de heerschappij aan ‘eens mensenzoon’. De meeste bijbel-uitleggers zijn het er over eens dat deze mensenzoon, 
niemand minder is dan de Here Jezus. Het is ook niet moeilijk om in de beschrijving van Openbaring 1:12-16 onze Here 
Jezus te herkennen.

We zien in deze mensenzoon een heel ander aspect van onze Heiland dan in de beschrijving van de lijdende knecht des 
Heren, zoals Jesaja over Hem schrijft. Die beschrijving heeft te maken met de geboorte van de Here Jezus en met het 
verlossingswerk dat Hij heeft volbracht. De titel mensenzoon heeft betrekking op Zijn macht en heerschappij. Zo zullen 
we Hem straks ook mogen ontmoeten en begroeten. Dat moet indrukwekkend zijn. Johannes valt als dood voor Zijn 
voeten. Wat een heiligheid en grootheid. Dat is onze Heer.


