15 februari
“en het derde dier had een gelaat als van een mens”
Openbaring 4:7

De beschrijving is opmerkelijk. Van de andere wezens wordt gezegd dat ze een bepaald dier ‘gelijk’ zijn. Dus lijken op
een bepaald dier. Hier wordt heel anders geschreven: ‘een gelaat als van een mens’. Daar lijkt een meerwaarde in door te
klinken, menselijkheid.

Het is de evangelist Mattheiis die met de beschrijving van de Here Jezus begint en dan in het bijzonder de geslachtslijn
beschrijft, waaruit de Here Jezus is voortgekomen. Zoals al eerder opgemerkt hebben deze wezens drie paar vleugels.
Deze vleugels waren van binnen en van buiten rondom met ogen. Ogen zijn zinnebeeld van geest en van wijsheid. Open
ogen slapen niet. Zo zijn deze wezens altijd waakzaam om de heiligheid van God te proclameren en Hem te eren en te
dienen. Open ogen ontvangen ook het licht, dat correspondeert met Hem die het Licht is en in het ontoegankelijke licht
woont. Let op dat de ogen van binnen en van buiten zitten. Daar mogen we correspondentie zien tussen innerlijk en
uiterlijk.

Wat voor inspiratie gaat er uit van deze dingen voor ons? Komt hetgeen in onze gedachten speelt en wat we belijden,
werkelijk overeen met wat zichtbaar is van ons? Streven we naar vulling met de Heilige Geest en zoeken we wijsheid bij
de Heer? Mag en kan ons leven in het licht van Gods licht geplaatst worden? Natuurlijk zijn we zondaren en kunnen we
nooit tot de Here God naderen, maar het is door de genade van de Here Jezus dat we toegang tot de troon van de heilige
God hebben, zoals ook deze wezens daar verblijven. Eenmaal zullen we mee jubelen, heilig, heilig, heilig is de Here der
Heerscharen. Dat lied moet echter in ons leven hier en nu klinken, want zonder heiliging zal niemand de Here zien.



