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“Maar hij zeide tot mij: Doe dat niet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broederen, de profeten, en van hen, 
die de woorden van dit boek bewaren; aanbid God!”.
Openbaring 22:9

De engel zegt een paar opmerkelijke dingen tegen Johannes. Niet alleen  het verbod om hem, een engel, te aanbidden. De 
engel spreekt ook over profeten en hen die de woorden van het boek bewaren. Eigenlijk zit in het woord bewaren ook 
iets van bewaken, eraan vasthouden en er naar handelen in het leven. We denken aan Petrus hij schrijft ons: “En wij 
achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een 
duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten”  (2 Petrus 1:19). We zien daar ook die 
combinatie van het woord van profeten en de uitwerking die het in je leven moet hebben. 

Dikwijls heb ik mensen horen klagen: de Bijbel is zo moeilijk, de woorden, beelden en begrippen kunnen zo verschillend 
worden uitgelegd. Ik wil niet zeggen dat alles eenvoudig is en ik kan niet tegenspreken dat er zeker verschil van inzicht 
is bij de uitleg van het profetische woord. Anderzijds denk ik dat dergelijke verzuchtingen eerder voortkomen uit 
gemakzucht en luiheid, dan uit trouw en zorgvuldige studie op het woord. Juist wanneer we de Openbaring bijna 
helemaal gelezen hebben moeten we toch beseffen dat daar veel dingen instaan, die op het eerste gezicht moeilijk 
schijnen, maar bij nadere bestudering blijken weer mee te vallen. Nu we bijna aan het einde gekomen zijn, mag die vraag 
gesteld worden: Bewaren wij de woorden van de profeten en van dit boek? 
Voor alles is de boodschap “aanbid God”. Heeft de studie op het profetisch woord ons tot aanbidding van God gebracht? 
Waar staan we in onze relatie tot God, bent u een aanbidder van God geworden? Dat is de essentie. We kunnen veel, heel 
veel van de profetieën begrijpen en de routekaart naar de toekomst gedetailleerd uit het hoofd weergeven, maar kennen 
we Hem die ons die toekomst geven zal? Belijden we Jezus Christus als Heer van ons leven? 

Aanbidden betekent zoveel als, de hand kussen. In Psalm 2:12 staat die wonderlijke profetie “Kust de Zoon, opdat Hij 
niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat”. 


