15 april

“En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de
put des afgronds gegeven. En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote
oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put.”

Openbaring 9:1,2

De roepende arend bracht een scheiding tussen de eerste vier en de laatste drie bazuin gerichten. De eerste vier betreffen
de stoffelijke kant van de schepping. De laatste drie bazuinen focussen op het spirituele aspect. Het geestelijke leven,
maar dan wel de onreine kant, het occulte en het demonische. Wie de zegeningen en het heil van God niet wil
aanvaarden zal de ‘zegeningen’ van de duivel ontvangen.

Er valt een ster uit de hemel. Johannes heeft al meer uit de hemel zien vallen, maar steeds was dat stoffelijk van aard. In
dit geval werd aan deze ster een sleutel gegeven. Dat betekent dat we met een persoon te doen hebben. In Job 38:7 lezen
we van (morgen)sterren, juist daar gaat het om “sluiten en vergrendelen’ van deuren. We mogen hierbij wellicht denken
aan de val van satan, eens een morgenster bij God in de hemel. De val van satan uit de hemel wordt beschreven in
Openbaring 12:4. Ondanks zijn val heeft satan altijd nog toegang tot de Here God, daar klaagt hij met graagte gelovigen
aan. Zoals we zullen zien zal hij met weinig succes vechten met Michaél en zijn engelen, daarop zal hij definitief op
aarde geworpen worden.

Er waren al eerder demonen gevallen en gevangen gehouden in de put des afgronds. Letterlijk staat er: de bodemloze
put. Bij de val hier beschreven ontvangt satan de sleutel van deze put. Deze krijgt hij waarschijnlijk van de Here Jezus,
die immers de sleutels heeft (Openbaring 1:18). Deze vreselijke demonen werden blijkbaar tot nog toe gevangen
gehouden, zodat ze de mensen niet konden plagen.

Nu de gelovigen van de aarde weg zijn en gelovigen uit de grote verdrukking gedood en bij de troon van God zijn,
krijgen deze demonen ruimte om de overige mensen te kwellen. Het is ons geopenbaard, maar toch haast niet te
bevatten.



