
14 november
“en zij had de heerlijkheid Gods, en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant”
Openbaring 21:11

Allerlei steden hebben kenmerkende gebouwen of monumenten. Allerlei gebeurtenissen dragen bij aan de roem die van 
een stad uitgaat. Soms gaat het om gebeurtenissen ver terug in de geschiedenis, soms krijgt een stad ineens een 
prominente plaats in het nieuws door een bepaalde gebeurtenis. Dat kan een ramp zijn, maar ook een sportief element. 
Bij Rome denken we aan de Rooms Katholieke kerk met de paus als hoofd en de sint Pieterskerk. Bij Mekka denken we 
aan Mohammed en de Islam, de jaarlijkse bedevaart en bij Jeruzalem denken we aan de tempel en aan David en Salomo. 
Het kenmerkende van het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt is dat de heerlijkheid van God zelf aan haar 
verbonden is. Dat wil zeggen dat alle glans en alle pracht die bij de Here God hoort, van de stad afstraalt. Je proeft, ziet, 
ervaart op volkomen wijze de nabijheid van God. Het is Zijn stad en Zijn heerlijkheid. 

Jeruzalem, betekent stad van de vrede. Het was Melchizedek die al in de tijd van Abraham koning en priester was van 
het aardse Jeruzalem. In Melchizedek zien we  een profetische gestalte heenwijzend naar de Here Jezus. Volgens anderen 
zou het zelfs om de Here Jezus gaan. Melchizedek was koning en priester der gerechtigheid in de stad van vrede. Tot op 
deze dag vinden we weinig van die gerechtigheid en vrede. Drie wereldgodsdiensten streven om de voorrang in die 
stad. Dat streven werd door de kruisridders soms zeer bloedig uitgevochten. De ridders wilden het koninkrijk van God 
op aarde vestigen. Een zeer falend en zeer menselijk streven, voortgekomen uit de eerder genoemde en beslist 
afgewezen vervangingstheologie. Daarin wordt de kerk als plaatsvervanger van Israël geschilderd. 

In de tegenwoordige tijd blijkt Jeruzalem nog altijd tot grote spanningen tussen volkeren te leiden. Ze is de steen des 
aanstoots en de schaal der bedwelming. Dat is het aardse Jeruzalem. Het hemelse zal niets van dat aardse Jeruzalem 
hebben. Ze zal de stad van God zijn, Zijn heerlijkheid zal imponerend wezen. De glans, de afstraling en de roem van die 
stad wordt niet gevonden in bouwwerken, gebeurtenissen of sportevenementen. Haar glans, die is als kostbaar gesteente 
en diamant, is de Here  God zelf. En wij zullen daar wonen, wat een toekomst. Is dat uw toekomst?


