14 mei

“En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een
krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeén en in haar pijn om te baren”
Openbaring 12:1,2

De bijbel heeft het regelmatig over tekenen. De Here Jezus zelf heeft allerlei tekenen gedaan. Het teken was een
demonstratie of accentuering van een boodschap. Door middel van het teken wordt een belangrijke bijbelse zaak
doorgegeven. Het is nodig het teken goed te begrijpen omdat anders de boodschap gemist wordt. Hier wordt gesproken
van een groot teken. Dat kan wijzen op de omvang. Het teken verschijnt in de hemel, het zal daarom zeker kolossaal van
afmetingen geweest zijn. Toch denk ik dat we het woord ‘groot’ vooral in figuurlijke zin moeten duiden. Het is een groot,
in de zin van belangrijk, teken. Hier wordt ons iets geopenbaard dat zeer essentieel is, dit moet niet misverstaan worden.

Bij het duiden of verklaren van een teken moet altijd de logica gevolgd worden, dat is het voor de hand liggende.
Wanneer we aan de vrouw denken, dan zien we daarin een beeld van het volk Israél. Dat wordt ook duidelijk wanneer
we de profetieén van Jeremia 3:1 en 20 en van Ezechiél 16:32-35 of Hosea 2:2 erbij betrekken. Ook moeten we
terugdenken aan Openbaring 11:19, waar de ark van het verbond zichtbaar werd. Het is op grond van het verbond met
Israél dat hier deze dingen gaan plaatsvinden. De krans van twaalf sterren laat zich eenvoudig in de richting van de
twaalf stammen verklaren. Sommige bijbeluitleggers stellen dat met deze vrouw de kerk wordt bedoelt. Dat lijkt me
onhoudbaar, uit de vrouw immers wordt het kind geboren in wie we onmiskenbaar de Here Jezus herkennen die straks
in macht zal regeren. De betekenis van dit teken is helder. De Here God heeft een volk gegeven dat als een vrouw
barensweeén tot de dood toe kent omdat uit dit volk Gods Messias, onze Heiland, werd geboren. Door de Heiland gaan
er nog heel grote dingen gebeuren. Zijn we er klaar voor?



