14 januari
“Hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zendt het aan de zeven gemeenten”
Openbaring 1:11

Ik denk dat Johannes nog geen idee heeft van wat hem te wachten staat en nog geen besef heeft van de dingen die hij zal
gaan zien. Nog minder zal Johannes er besef van hebben gehad dat nu, zo’n 2000 jaar later, er mensen zouden zijn die
aan de hand van het boek dat hij geschreven heeft, een dagboekje zouden lezen.

De opdracht van de Here God kan buitengewoon verstrekkende gevolgen hebben. Misschien moet ik het anders
formuleren. Het gehoorzamen aan het woord van God kan buitengewoon verstrekkende gevolgen hebben.

Zo neergeschreven ziet het er ineens heel anders uit. Ik wil even niet achterom zien naar Johannes. Ik wil zien op mezelf
en op broeders en zusters rondom mij. Wanneer wij gehoorzaam zijn aan het woord van God kan dat verstrekkende
gevolgen hebben.

Johannes was om het woord van God in verdrukking, geisoleerd, monddood gemaakt, tenminste dat was de bedoeling.
Juist in die fase is Johannes gekomen tot een onvoorstelbare bijdrage aan de kerk der eeuwen. Dit Bijbelboek ontstond
toen zijn tegenstander hem het zwijgen wilde opleggen. Johannes deed wat hem geboden werd, hij schreef het boek en
zond het rond in Klein Azié.

Is dat niet inspirerend? We voelen ons in deze wereld dikwijls klein, machteloos en zonder betekenis. Wanneer we
gewoon gaan doen wat we kunnen doen, zonder ons te laten afschrikken door wie of wat dan ook, maar in vol
vertrouwen op God onze weg gaan, zou er dan misschien ook niet veel kunnen gebeuren. Dingen waarvan we geen
besef hebben. De samenleving staat er niet handenklappend en juichend bij. De samenleving wil ons dan misschien ook
monddood maken. De Geest van God zegt schrijf op, zendt rond. Wij zingen, we hebben een woord voor de wereld. Dat
woord mag u niet voor u houden.



