14 april

“En ik zag en hoorde een arend vliegen in het midden des hemels, die met luider stem zeide: Wee, wee, wee hun, die op
de aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullen!”

Openbaring 8:13

Hoort dit vers bij wat de vierde bazuin aankondigt, of hebben we te maken met een inlas, een tussenvoegsel? Daar
kunnen geleerden over nadenken en discussiéren. Erg belangrijk lijkt het antwoord op die vraag mij niet. Mij lijkt het toe
dat we een soort pauze hebben. Even wordt gas teruggenomen, maar het enige doel daarvan is dat direct daarop weer
heftiger van leer getrokken zal worden. Tijdens deze pauze vliegt er een arend in het midden des hemels.

De Here Jezus sprak over tekenen aan de hemel (Lukas 21:11). Dat kan met de dingen die we al gezien hebben, ook dit
teken zijn. In het Oude Testament worden dergelijke tekenen altijd betrokken op de dag des Heren, of de tijd van Jacobs
benauwdheid. In Ezechiél 32:7,8 bijvoorbeeld lezen we: “Wanneer Ik u uitblus, befloers Ik de hemel en verduister Ik de
sterren, de zon overdek Ik met wolken, en de maan doet haar licht niet schijnen. Al de stralende lichten aan de hemel
verduister Ik om uwentwil: duisternis breng Ik over uw land; luidt het woord van de Here Here.” En nu, in een soort
van adempauze vliegt er een arend. Om wat voor wezen het precies gaat is niet duidelijk. Andere vertalingen hebben
gekozen voor het woord engel. Daarover kan ook weer een discussie ontstaan, dat is niet zinvol. De boodschap is
belangrijker dan de boodschapper. Deze boodschapper vliegt in het midden van de hemel, bedoeld wordt dat de
boodschapper goed te zien is en de boodschap die hij brengt goed te horen.

De boodschap is heftig. Een, drie maal wee. Dit woord is in heel de Bijbel een uitdrukking voor oordeel, destructie en
vervloeking. De wraak van de Here God zal komen over allen “die op aarde wonen.” Dat laatste is een uitdrukking voor
allen die het evangelie hebben verworpen. Het zijn mensen die beseffen dat de wraak van God komt (Openbaring
6:15-17), maar zich toch niet bekeren. Dat lijkt onvoorstelbaar, maar hebt uzelf wel het evangelie omhelsd?



