
13 november
“En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en hij toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende 
uit de hemel, van God”
Openbaring 21:10

Het valt niet mee om een juist beeld te krijgen van de toekomstige dingen. Hoe zal het zijn straks op de nieuwe aarde, 
geen zee en geen zon zal er in de toekomst meer zijn, zo weten we. Er zijn blijkbaar wel bergen. Johannes wordt 
meegenomen naar zo’n berg. Wie wel eens op een berg heeft gestaan weet hoe schitterend het uitzicht kan zijn. We 
denken bij deze gebeurtenis aan Mozes. Als tachtigjarige bejaarde kreeg hij nog een levenstaak te vervullen. Hij mocht 
Israël uitleiden uit het diensthuis Egypte. Ongeveer veertig jaar later, staat Mozes aan de grens van het beloofde land. Hij 
mag echter geen voet in dat land zetten vanwege zijn ongehoorzaamheid aan Gods woord. Ongetwijfeld was dat voor 
hem verschrikkelijk. De Here God neemt Mozes echter mee naar een hoge berg. De berg Nebo, tegenover Jericho in het 
huidige Jordanië. Als de voorwaarden goed zijn kunnen toeristen ook vandaag, staande op die berg, een schitterend 
uitzicht hebben over het beloofde land. 

Johannes ziet  veel meer dan dat, hij mag de heilige stad zien, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen uit de hemel. Laten we 
het vorige vers in gedachten houden “ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams”. Nu wordt echter het nieuwe 
Jeruzalem getoond, de heilige stad. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat die stad de bruid is. Ze is de plaats waar de 
bruid in en uit zal gaan en haar thuis en domicilie hebben zal. De woonplaats met de vele woningen bereid voor Zijn 
bruid, door de Here Jezus zelf. Deze stad staat centraal in het laatste Bijbelboek. Johannes herhaalt hier wat al in vers 2 
stond. Hij ziet de stad nederdalen uit de hemel. De stad wordt als het ware het centrum, ze blijft tussen de nieuwe hemel 
en de nieuwe aarde. Misschien mogen we het zo zien dat deze stad de verbinding zal zijn tussen de nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde. 

Hoe buitengewoon zal het zijn, daar te mogen wonen en leven, samen met het Lam, dat ons gekocht heeft.


