
13 mei
“En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel, en er 
kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel”
Openbaring 11:19

Het weer is grillig. Wanneer het erg bizar is hoor ik mensen in mijn omgeving zeggen: het is echt eindtijd weer. Anderen 
hebben het over de opwarming van de aarde, waardoor het klimaat verandert. Misschien hangt het allemaal wel met 
elkaar samen. De hagelbui en de aardbeving hier wijzen op Gods oordelen. Nu het oordeel de aarde doet ontploffen zien 
we echter nog iets anders. Er wordt ons weer een blik in de hemel gegund en daar zien we de tempel. De tempel is de 
plaats waar God woont. De ark in de tempel staat symbool voor Gods verbond met Zijn volk. In het midden van de 
oordeelsgolven laat de Here God Zijn ark zien. Dat heeft betekenis, maar wat betekent het?

De ark staat symbool voor verzoening. Het was het bloed van offerdieren dat door de hogepriester op het verzoendeksel, 
dat op de ark lag, gebracht werd. Veel meer dan de aardse hogepriester is de Here Jezus. De Here Jezus kwam niet met 
het bloed van offerdieren, maar met Zijn eigen bloed. De verzoening die Hij bracht was niet tijdelijk maar permanent. 
Daarom is het zo schitterend dat op dit helse ogenblik vol oordeel op aarde, onze blik getrokken wordt naar dit uiterste 
symbool van Gods genade. Die genade is er voor ieder die gelooft.

De boodschap is bij de klank van de zevende bazuin duidelijk: Jezus is Heer en Koning. Er komt een dag dat Hij de 
heerschappij van de Boze zal wegrukken. Er komt een dag dat alle aardse machthebbers, waarvan de antichrist de eerste 
is, onttroont zullen worden. Wanneer de Here Jezus terugkomt, zal Hij Zijn verbond gestand doen. Zegen voor hen die 
verzoend zijn door het bloed van het Lam. Eeuwig oordeel voor allen die Hem hebben verworpen. Diep in het boek 
Openbaring staan we recht voor de allerbelangrijkste vraag: Wat doen wij met Jezus?


