13 maart

“En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en de oudsten; en hun getal was
tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen,”

Openbaring 5:11

Het voorgaande was prachtig. We kregen stukje bij beetje meer zicht op en begrip van de dingen die rondom de troon
aanwezig waren. De troon zelf, met daarop de Here God. We hebben gezien dat er vierentwintig oudsten rondom de
troon waren. Deze oudsten vertegenwoordigen de gemeente. We zagen de vier dieren, die dag noch nacht rust hadden
en het driemaal heilig riepen. We hoorden de stem van een sterke en machtige engel. Wie is waardig?

Even leek het erop dat heel dit gebeuren inleiding zou worden op een heel groot drama. Geen hulp, geen redding voor
mensen. Die nood zagen we uitgedrukt in het huilen van de apostel Johannes. Maar toen werd gewezen op de leeuw van
Juda en zagen we een lam staan als geslacht. In die leeuw-lam gestalte herkenden we de Here Jezus. Dit is niet
voortgekomen uit menselijke fantasie, dit is openbaring. Dit is onthulling van het beste soort. Wie dit ziet en begrijpt,
verstaat wat evangelie is en kan alleen maar juichen. Tot nu toe hadden we beweging gezien bij de oudsten en de dieren.
Zij eerden en verheerlijkten God en ook het lam. Nu echter komt ook heel de hemelbevolking in beweging. Niet de
dieren en de oudsten, maar ook alle engelen. Tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen. Dit zijn niet
meer te tellen aantallen. Dat is denk ik ook bedoeld. En al die wezens, de bewoners van hemel en aarde, zelfs vanuit de
zee en onder de aarde komen in beweging. Er ontstaat één groot en machtig koor met slechts één enkel doel, de
verheerlijking van Hem die op de troon zit en van het Lam. Hier wordt werkelijkheid wat door Paulus geschreven werd
aan de Filippenzen (2:10) “opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de
aarde en die onder de aarde zijn,”

Ergens in die menigte sta ik, staat u er ook bij?



