13 juli
“En ik hoorde het altaar zeggen: Ja, Here God, Almachtige, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig”.
Openbaring 16:7

Wat we nu zien is een soort personificatie. Dat betekent dat aan een “ding’ menselijke eigenschappen worden toegekend.
We zien dat op televisie regelmatig. Een auto die kan praten, een kruk die kan lopen, twee fietsen die verliefd worden.
Zo zijn er veel andere dingen waaraan specifieke menselijke kenmerken toegeschreven worden. Nu horen we dat het
altaar kan spreken.

Het altaar bevestigt de gevoelens van de engel die zojuist de derde schaal heeft leeggegoten. In beide gevallen, zowel
door wat de engel roept en het altaar bevestigt, zien we hetzelfde als wat de ‘overwinnaars’ met het lied van Mozes
bekend maakten in Openbaring 15:3 “Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige, rechtvaardig en
waarachtig zijn uw wegen, Gij koning der volkeren”. Wanneer we het woord ‘waarachtig’ beluisteren, dan is dat een
pracht uitdrukking, juist nu de oordelen over de aarde gutsen. Hoeveel rechtszaken zijn er niet geweest waar de
waarheid gemanipuleerd werd. We kunnen denken aan de meest onwaarachtige rechtszaak ooit, daar werd de Zoon des
mensen veroordeeld tot de dood aan het kruis. Pilatus, één van zijn rechters, wast zijn handen in onschuld, omdat hij
overtuigd is van de onschuld van de veroordeelde. Hij wil er geen deel aan hebben. Pilatus roept uit: “Ik heb niets in
Hem gevonden waarop de doodstraf staat” (Lukas 23:22). Jezus zelf heeft gezegd: “Ik ben de waarheid”. Volledig in
overeenstemming met die waarheid volgen nu de oordelen elkaar in rap tempo op.

Het altaar roept dus net als de engel uit, dat de oordelen waarachtig en rechtvaardig zijn. Je zou kunnen zeggen: op de
verklaring van twee getuigen staat een zaak vast. Het is het altaar waaronder de zielen van de martelaren waren
(Openbaring 6:9,10). Nu wordt eindelijk recht gedaan, de gebeden worden verhoord, de Here God gaat de dingen recht
maken.

Wie moeite heeft met deze dingen moet denken aan de bevrijdingslegers. Zij moeten veel strijden, dat is de enige weg
waarlangs de vrijheid kan komen. De vijanden worden rechtvaardig bestraft, maar ook de bevrijder lijdt verlies. Christus
onze Heer bevrijdt en brengt het recht, het verlies was op Golgotha, maar Hij is overwinnaar.



