
13 januari
“Ik kwam in vervoering des geestes, op de dag des Heren”
Openbaring 1:10

Over de dag des Here is wat te doen. Welke is die dag des Heren? In de joodse traditie is dat de zevende dag, de 
sabbatdag. Die dag hoort bij het verbond dat God met het volk bij de Sinaï sloot. Het is de dag waarop de Here God 
rustte van al het werk dat Hij scheppende tot stand gebracht had. 

Vanuit het oude testament is de dag des Heren ook een technische term, een vaststaande uitdrukking. De dag des Heren 
is de oordeelsdag die komen gaat. Er valt wat voor te zeggen dat Johannes de dingen van die dag ziet. Want gaat het 
boek Openbaring niet juist over die vreselijke dingen?

Anderen zeggen, de dag des Heren is de zondag, de dag van de opstanding van Jezus Christus. Het is keizer Constantijn 
geweest die in 321 n. Chr. bepaalde dat de zondag de rustdag moest worden. Geen instelling van God, zeggen zij die de 
sabbat willen huldigen. 

De sabbat is een voorafschaduwing van de heerlijkheid en de rust die in Jezus Christus werkelijkheid is geworden, alle 
dagen mogen we God ervoor danken dat Hij in Christus ons verlossing heeft gebracht. Laat de sabbat of de zondag geen 
strijdpunt worden, maar dank iedere dag de Here voor Zijn opstanding en de hoop die daarin geboden wordt.

Johannes kwam in vervoering van de geest. Misschien is dat wel veel belangrijker dan een discussie over welke rustdag 
dan ook. Wanneer we vandaag als christenen meer in vervoering van de geest zouden zijn dan zou er wellicht veel 
minder verdeeldheid en strijd zijn. Misschien zouden we dan dingen zien die er wezenlijk toe doen. Dan zouden we 
misschien, net als Johannes, meer horen van hetgeen de Heer ons zeggen wil. Johannes, in vervoering van de geest, gaat 
bijzondere dingen meemaken.


