
13 december
“En ik, Johannes, ben het, die deze dingen hoorde en zag. En toen ik ze gehoord en gezien had, wierp ik mij neder voor 
de voeten van de engel, die ze mij toonde, om te aanbidden”.
Openbaring 22:8

Wat een reactie! Johannes hoort de belofte: “Zie, Ik kom spoedig”. Die belofte gaat niet langs hem heen, hij haalt niet 
achteloos zijn schouders op. Johannes zegt niet: dat roepen ze al zo lang. Johannes is op een geweldige wijze positief 
geschokt, het raakt hem en neemt hem volledig in beslag. “Ik, Johannes, ben het, die deze dingen hoorde en zag”. 
Kunnen wij in geloof en verwondering, in hoop en verwachting en geplet door de grootsheid van deze belofte, naast 
Johannes gaan staan of beter ons ter aarde werpen? Raakt de belofte van de wederkomst van onze Here Jezus ons hart en 
leven op een soortgelijke manier als dat bij Johannes het geval was? Kunnen we zeggen dat de dingen van de toekomst 
met de Here Jezus voor ons belangrijker zijn dan de dingen van het hier en nu? Welke impact heeft de belofte van Zijn 
komst op ons leven? 

Johannes is zo bewogen dat hij zich voor de voeten van de engel neerwerpt. Een houding van vernedering, een houding 
waaruit eigen kleinheid en onaanzienlijkheid spreekt. Ik ben niet belangrijk, een druppel aan een emmer, een stofje aan 
de weegschaal, zegt Jesaja. Precies tegenovergesteld aan de waan en de mentaliteit die we vandaag tegenkomen in dat 
eerder genoemde postmoderne denken, waar alles om het ego van het individu draait. Mensen komen vandaag wel tot 
aanbidding, maar dat is iets dat tot hun eigen eer strekt. Mensen aanbidden bezit, het bekende a,b,c van de Nederlander, 
auto, boot en caravan. Mensen aanbidden sportsterren en popsterren, uren in de rij voor een kaartje, grote bedragen om 
het concert mee te maken en we vliegen de wereld af om onze jongens te zien voetballen. Maar is er nog verwondering 
voor de Here God, is er besef van Zijn grootheid en majesteit? Zelfs Johannes komt tot een verkeerde richting in zijn 
aanbidding. Johannes werpt zich neder voor de voeten van de engel. Realiseren we ons dat dit ook een verleiding voor 
de engel is? Door een mens aanbeden worden. Satan, Lucifer, zou dat maar wat graag zien. Wij zoeken de eer en de 
heerlijkheid van onze Heiland, Jezus, Hij komt.


