
13 april
“En de vierde engel blies de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen en het derde deel van de maan en het 
derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en de dag voor het derde deel geen licht had 
en de nacht desgelijks.”
Openbaring 8:12

We zagen hoe onder de uitwerking van de eerste bazuin gras en bomen verbranden. Het volgende oordeel betrof het 
zoute water van de zee. Die ramp werd weer gevolgd door de vergiftiging van het zoete water. Nog is het einde niet, de 
volgende gebeurtenis betreft de atmosfeer, zeg maar de ruimte waar de vogels vliegen en nog iets hoger de vliegtuigen. 
Het is niet zo dat de zon, de maan en de sterren door iets worden uitgeschakeld en ophouden hun licht en warmte te 
geven, maar vanaf de aarde gerekend kunnen deze hemellichamen niet meer gezien worden. 

We kennen de verschijnselen zons- en maansverduistering. Die verduisteringen hebben te maken met het draaien van de 
aarde om haar as en van de maan om de aarde. Hier gaat het echter om iets dat niet bij name genoemd wordt, maar het 
gevolg is dat het licht wordt verduisterd. Het kan niet anders, maar ook bij deze straf wordt weer gespeculeerd over de 
aanleiding. Er wordt geen enkele aanwijzing gegeven, dus meer nog dan bij de andere bazuinen moeten we hier 
speculeren over de oorzaken van de verduistering. Omdat dat geen zin heeft, doen we het maar niet. Wel denken we 
terug aan de geschiedenis van de uittocht van Gods volk uit Egypte. Het werd de tovenaars aan het hof langzaam 
duidelijk dat de macht met wie ze te doen hadden veel groter was dan hun occulte kunsten, toch kwam er geen omkeer 
in de houding van farao, noch van zijn onderdanen. Helaas werkt ook hier de straffende hand van de Here God en de 
toorn van het Lam geen ommekeer in handel en wandel van de mens die dan nog leeft. 

Het is niet alleen donker buiten, maar vooral donker in de harten van de mensen. De Here Jezus heeft zichzelf als licht 
der wereld laten kennen. Wie Hem kent zal nimmer in de duisternis wandelen, wij zingen juichend: “Ik wandel in het 
licht met Jezus, het donkere dal ligt achter mij”. 


