
12 september
“aanbid God! Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie.”
Openbaring 19:10

Aanbid God! Dat is het imperatief, het bevel dat gegeven wordt. Geen mens, geen engel mag aanbeden worden, alleen 
God. Nu wordt er ook een verklaring toegevoegd. Die verklaring begint met het woordje ‘want’. Er volgt dus een 
argumentatie om ons aan te sporen God te aanbidden. Heel concreet staat er: ‘Want het getuigenis van Jezus is de geest 
der profetie. Dat zijn woorden die direct volgen op “die het getuigenis van Jezus hebben”. Het getuigenis van Jezus is de 
geest der profetie. Dat betekent eenvoudig dat wanneer we de Here Jezus als Gods Zoon kennen en belijden, dat een 
getuigenis is in de lijn  van de profetie. De profeten spreken van Jezus. Dat is niet altijd eenvoudig te zien. Maar heel de 
Bijbel onthult ons de Here Jezus. Eerst nog op verborgen wijze, maar steeds duidelijker treedt de Here Jezus en Zijn 
verlossend werk als het grote thema naar voren. 

Wanneer gesproken wordt over het zaad van de vrouw, dat de slang de kop zal vermorzelen (Genesis 3:15), dan lijkt dat 
lange tijd cryptisch en een niet te ontwarren spreuk. Verlicht door de kennis van de Here Jezus ontdekken we dat het om 
Hem ging en dat Hij die beloofde is die de vloek van de boze zou verbreken. Wanneer de Here Jezus is opgestaan 
ontmoeten we Hem met de Emmaüsgangers(Lukas 24:13 e.v.), dan zegt de Heer: “O onverstandigen en tragen van hart, 
dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben!
26  Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan?
27  En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had” (Lukas 
24:25-27). 

Wat leert de Here Jezus? Het zijn de profeten die over Mij, de Christus spreken. Zo moeten wij ook de profetie verstaan. 
Christus staat daarin centraal. Wanneer u Christus in de Bijbel, het Oude- en Nieuwe Testament wilt zien, gaat u steeds 
meer van de Bijbel begrijpen. Christus is, was en komt. De Geest en de bruid zeggen, Kom! Hij komt spoedig, dat is de 
geest der profetie. Wij verwachten Hem. 


