
12 oktober
“De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding.”
Openbaring 20:5

We gaven het al aan bij het voorgaande vers, dat de Bijbel verschillende momenten kent waarop doden zullen worden 
opgewekt. Niet in één moment voor alle doden van alle tijden maar op verschillende momenten passend bij een nieuwe 
fase of gebeurtenis zullen doden opgewekt worden. In Johannes 5:28-29 horen we de Here Jezus belangrijke dingen 
zeggen: “Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen, en 
zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de 
opstanding ten oordeel”. 

Allereerst horen we dat alle graven geopend zullen worden. Voor gelovigen is dat een enorme troost. Wanneer u gestaan 
hebt aan het graf van een dierbare dan weet u, dat graf is niet het laatste. De dood is niet het definitieve. Het sterven is 
een doorgang, maar daarin is de Heer ons nabij. Feitelijk zullen we de dood zelfs niet zien, maar we zullen ontslapen om 
voor altijd bij de Here te zijn. Voor ongelovigen zullen de graven ook worden geopend. Hoe hardnekkig en vol ongeloof 
mensen ook geroepen hebben dat met de dood alles ophoudt, dat zal niet waar blijken. Vol wroeging zullen ook de 
ongelovigen opstaan. Zoals de Heer aangeeft, wie het goede gedaan hebben tot een opstanding ten leven. Wie het kwade 
bedreven hebben tot een opstanding ten oordeel. Hier wordt alle uitvlucht en iedere poging te ontsnappen aan een 
eeuwige straf afgeschermd, ieder zal op zijn tijd voor God verschijnen. 

We leren hier van de Here Jezus niet dat deze opstandingen op verschillende momenten zijn, maar wel dat er 
opstandingen zijn die heel verschillend zullen uitpakken. Op andere plaatsen, zoals in het laatste Bijbelboek leren we dat 
die opstandingen niet gelijktijdig plaatsvinden. Een opstanding ten leven en ten oordeel. 

Durven we erover na te denken wat onze opstanding brengen zal? Veel mensen lopen weg voor de ernst van die vraag, 
maar niet kiezen is verkeerd kiezen. Wie de Here Jezus als Verlosser aanneemt zal zeker mogen weten deel te hebben aan 
de opstanding ten leven. Dit is de eerste opstanding. Er volgt er dus tenminste nog één. Hoe zal het straks voor u zijn?


