12 november

“En er kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen, die vol waren van de laatste zeven plagen, en hij sprak
met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams.”

Openbaring 21:9

We kwamen de zeven engelen tegen. Om de beurt gooiden zij hun schaal leeg over de aarde en haar bewoners. De
rampen die dat bracht waren ongekend en uniek. Het leed niet te overzien, vreselijk! Het waren de laatste plagen, dat
was nu voorbij. We lazen daarvan in Openbaring 16. Nu mag één van deze engelen iets heel anders doen. Het moet voor
hem een feest geweest zijn. Je zal verkoren zijn, aangewezen om een sleutelpositie in te nemen bij één van de grootste
toekomstige gebeurtenissen.

Veel vaker kwamen we in de Bijbelse geschiedenis engelen tegen die als boodschappers van God, naast oordelen, ook
heilvolle en blijde dingen mochten openbaren. Veel mensen hebben een verkeerd idee van God. Voor hen is Hij een
oordelend God, die in grote grimmigheid al onze overtredingen turft en ons daarvoor straks ter verantwoording roept en
straffen zal. De Here God is zeker een heilig God. Zijn wezen brengt met zich mee dat Hij niets van duisternis bij Zich
verdragen kan. Hij is licht, daar kan geen duisternis wezen. Juist omdat Hij licht is, is Hij ook leven en liefde. Zijn
heiligheid kan geen zonde verdragen, maar in Zijn liefde zoekt Hij zondaren te bewaren. Hij zoekt niet het boze om te
veroordelen, die zijn immers al verloren. Hij zoekt de berouwhebbende om te redden en in Zijn vreugde op te nemen.

Nu mag deze engel Johannes aan de bruid voorstellen. De bruid is normaliter het middelpunt van het feest. Op haar zijn
de ogen gericht. Hoe ziet ze eruit, wat had ze aan? Soms lijken de antwoorden op die vraag belangrijker dan het
antwoord op de vraag, wie is de bruid? Dan denk ik aan haar persoonlijkheid en haar karakter. Een mooie bruid kan heel
lelijk zijn, maar omgekeerd kan een lelijke bruid juist heel mooi zijn. Ik twijfel er niet aan dat deze bruid innerlijk, zowel
als uiterlijk een pracht bruid zal blijken. Zij immers is de bruid van het Lam. Wie is zij en hoe is deze bruid?



