12 mei

“maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw
knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te verderven
wie de aarde verderven”

Openbaring 11:18b

Nog altijd is er een groeiende groep mensen, die het met de toorn van God niet zo nauw nemen. Op grond van het
simpele uitgangspunt dat God liefde is, komt het voor iedereen uiteindelijk wel in orde. Het geluid van de zevende
bazuin laat een heel ander geluid horen. We lezen niet alleen van toorn maar ook van oordeel voor de doden. Dat
oordeel kent verschillende aspecten. Een positief aspect, loon voor de knechten en voor allen die de naam van de Here
vrezen. Maar een heel negatief aspect voor hen die tot verderf gebracht zullen worden. Dikwijls wordt het oordeel als
één groot moment gezien, ergens ver weg in de toekomst.

Wanneer we de Bijbel wat nauwkeuriger lezen dan zien we dat er verschillende stadia zijn. Er is een beoordeling van de
gelovigen (1 Corinthe 3:13-15). Maar er is ook een oordeel waardoor toegang gegeven wordt tot het Messiaanse rijk
(Matthetis 25:31-46). Tenslotte noemen we het laatste oordeel voor de grote witte troon (Openbaring 20:11-15). Dat
oordeel raakt alle ongelovigen, zij zullen voor altijd tot vreselijke straf zijn gedoemd.

In deze periode zullen de getrouwen gezegend worden. Is het niet een geweldige gedachte dat de Here God met Zijn
beloning komen zal. Hoeveel broeders en zusters hebben niet gestreden en geleden voor de naam van hun Heiland. De
dag zal komen waarop zij allen als de grote overwinnaars te voorschijn zullen komen. Met Jezus zullen zij delen in Zijn
heerlijkheid.

Een oordeel zal hen treffen die de aarde verderven. Natuurlijk moeten we hier niet denken aan de vervuilers van het
milieu. Het gaat niet om het vergiftigen van de aardbodem of de lucht. Niet om verzuring van de bossen of vervuiling
van de oceanen. Het gaat hier om mensen van wie het hart vergiftigd is met ongehoorzaamheid en ongeloof. Mensen die
zich niet wilden bekeren tot de levende God, maar volharden in hun onreinheid.

Te midden van al dit oordeelsgeweld staat overeind dat er loon is voor wie Gods naam vrezen. Doen wij dat?



