12 maart
“Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters”
Openbaring 5:10

We moeten nog iets opmerken over dit belangrijke gedeelte. De gelovigen zijn gemaakt tot een koninkrijk, koninklijk en
priesterlijk. Feitelijk is dat een verboden combinatie. In het oude testament zien we steeds dat deze twee bedieningen
gescheiden moeten blijven. In het Levitische priesterschap sloten beiden elkaar volkomen uit, zozeer zelfs dat we in Ezra
2:61-62 lezen, dat zij die niet uit geslachtsregisters konden bewijzen, dat ze van Levi afstamden, onrein werden geacht
voor het priesterdom. Ook zien we in de geschiedenis van Saul (1 Sam. 13:8-14) en in die van Uzzia (2 Kron. 26:16-21)
hoe het koningschap streng gescheiden werd gehouden van het priesterschap. Het Adronitische priesterschap liet geen
verbinding toe met het koningschap.

De “ordening van Melchizedek” verbond juist beide ambten, priesterschap en koningschap en deze ordening ging aan
die van Levi vooraf. Levi had een tijdelijke bediening, Melchizedek een eeuwige. Melchizedek verschijnt plotseling bij
Abraham, duizend jaar later bij David, we lezen dat in Psalm 110. Weer duizend jaar later wordt de betere Melchizedek
geboren, Jezus Christus om straks bij Zijn (terug)komst als Koning en Priester te regeren.

Deze volkomen vervulling moet nog komen. Nu nog verblijft Christus aan de rechterhand van de Vader, “Zet u aan mijn
rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten” (Psalm 110:1). Let hierbij op het
woordje “totdat”. Nu nog zit de Heer bij Zijn Vader, straks zal Hij de troon van David weder oprichten. Die troon stond
in Jeruzalem en straks zal die troon daar wéér staan. Nu is het geweldige dat we hier leren dat wij, de verlosten, de
gemeente, die Zijn lichaam vormen, tot een koninkrijk en tot priesters gemaakt zijn. Wij, die Zijn lichaam vormen, zijn
bekleed met diezelfde waardigheid, koning en priester.

Christus moest mens worden, om als lam te kunnen sterven, straks zal Hij als leeuw uit de stam van Juda heersen. In die
tussentijd leven we in de bedeling van de genade. In deze tijd tussentijd mag ieder de Here Jezus als Goél (d.i.
(ver)Losser) aannemen. Wat een genade.



